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HOE HET BEGON. 
 
Hoe komt iemand er toe om een boek over opwekking te schrijven?  
Laat ik bij het begin beginnen.  
Toen ik nog in de kerk zat dacht ik nooit aan opwekking. Niemand had het er over.   
Waar ze het wel over hadden was ‘verlangen naar geestelijke groei’. Er was een werkgroep in 
onze kerk die toen conferenties organiseerde met dat thema. Een zaadje werd in ons hart 
geplant.  
Alles veranderde toen we in een evangelische gemeente terecht kwamen.  
Iemand vertelde eens over de opwekking in Asuzastreet en mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt. Ik begon boeken over die opwekking te lezen.  
Later las ik boeken over allerlei andere opwekkingen die er in de tijd zijn geweest.  Sommige 
boeken leende ik van iemand, andere kocht ik zelf.  Ik las over de opwekking in Wales, over 
de opwekking in Argentinië, over de opwekking in Brownsville Pensacola, de opwekking in 
Toronto, de opwekking in Indonesië  maar ook over de opwekkingen in Nederland in Nijkerk 
en in Bunschoten Spakenburg.  Mijn honger werd alleen maar groter.  
Ik ging filmpjes kijken op YouTube over de opwekking in Brownsville. Ik las een boek van 
Rodney Howard Brown,  een boek over een opwekking in Afrika en een boek over een 
opwekking in Engeland. 
Ik ging boeken van Reinhard Bonnke lezen over het vuur van God.  
Het vuur van God begon in mijn hart te branden. Een vuur dat niet te blussen is.  
Het begon allemaal op een zondagmorgen in maart 1999.  
Daarvoor waren mijn vrouw en ik al langer op zoek. Op zoek naar de liefde van God, op zoek 
naar Jezus, op zoek naar het vuur van de Heilige Geest.  
We hadden het al in verschillende kerken gezocht maar konden het niet vinden.  
Ik had al een keer in wanhoop uitgeroepen: “Vader, we zoeken een plek waar Uw vuur is en 
Uw Aanwezigheid. We kunnen het niet vinden en het is hier in deze kerk ook niet. Wijst U 
ons maar de weg, ik weet het niet meer.” 
En Hij heeft ons de weg gewezen! 
Op een zondagmorgen in maart 1999 zat ik in de kerk en de dominee hield een donderpreek 
waarin hij van de kansel riep: “Het gaat niet om het gevoel”, terwijl ik juist worstelde met een 
gebrek aan passie in de kerk. De kerk schilderde voor mij een emotieloze God, koud en 
afstandelijk, meer een God die je met je verstand diende dan met je gevoel.  Ik voelde een 
verbolgenheid in mijn geest. De hele week worstelde ik er mee. Op zich had die dominee 
gelijk, het gevoel mag niet leidend zijn  want de Geest van God leid je. Maar in de context 
van de preek had hij geen gelijk want natuurlijk is in de relatie met God je gevoel wel 
belangrijk zoals het gevoel ook niet ontbreekt in een huwelijk tussen man en vrouw.  
God is een God van emoties, de bijbel leert ons dat Hij lacht, dat Jezus huilde, dat Hij zong, 
en dat Hij boos of heel blij werd. 
De volgende zaterdagavond had ik mijn besluit genomen. Ik zei tegen Ineke , mijn vrouw, : 
“Morgen ga ik niet meer naar die kerk. Ik ben er klaar mee! Als dat het geloof is dan hoeft het 
voor mij niet meer.” 
Mijn vrouw schrok van mijn stelligheid en bracht er terecht tegenin dat we dat toch niet 
konden maken voor onze kinderen.  
Ze stelde voor om naar de gemeente te gaan van de moeder van een vriend van onze zoon.  
Ik had er niet zo veel zin in. “Daar dopen ze volwassenen en staan ze met de handen omhoog 
te zingen “ wierp ik tegen.  
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Maar de volgende morgen stapten we toch in de auto op weg naar die gemeente. Ik ging nog 
steeds met tegenzin.  
Bij de gemeente aangekomen reden we het parkeerterrein op en hoorde ik de band spelen 
en zingen. Toen ik de woorden hoorde raakte dat mij diep.  
Ze zongen: ‘Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw 
vaderhart al zolang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij mij. Heer, ik wil U prijzen.’ 
Opwekkingslied 399. Dat verwoordde precies mijn gevoel op dat moment; ik voelde mij 
verloren, ik voelde mij alleen, ik had een verlangen diep in mij naar een God die mij zag en 
van mij hield. Ik voelde me niet meer thuis in de kerk waarin wij toen zaten.  
Ik kende de opwekkingsliederen nog niet maar dat zou gauw veranderen.  
Ik moest huilen en er kwam een luide snik ergens diep vanuit mijn buik naar boven. Ik was 
verbaasd en schaamde mij voor mijn emotie. Ik probeerde het in te houden.  
Maar toen we eenmaal binnen waren en de mensen begonnen te zingen werd het huilen 
alleen maar erger en zag ik dat mijn vrouw ook huilde. We kregen van alle kanten zakdoekjes  
aangereikt. We begrepen niet waarom we moesten huilen. De mensen daar zeiden: “Dat is 
de Heilige Geest, jullie worden aangeraakt door de Heilige Geest.”  
Vlakbij ons stond een man tegen de muur geleund met zijn ogen dicht en zijn handen 
omhoog, Het raakte me en ik dacht: Ik wil ook zo zijn als die man, zo vol vuur en zo vol van 
overgave. 
Later bleek dit een vluchteling uit Joegoslavië te zijn. Een kunstschilder en een profetische 
man. Hij kwam naar me toe en fluisterde een profetie in mijn oor. Nu zesentwintig jaar later 
hebben we nog steeds contact, wel via social media omdat hij weer in Bosnië woont.  
Ik wist niet wat een profetie was maar hoorde de stem van God en voelde de liefde van Jezus 
door mij heen stromen toen hij mij omhelsde. Hij fluisterde mijn harstverlangen in mijn oor 
en dat kon hij helemaal niet weten.  
Die liefde die ik ervoer had ik nog nooit zo ervaren, een liefde waar ik zo naar op zoek was.  
De preek weet ik niet meer maar toen ik thuiskwam zei ik tegen mijn vrouw: “Ik ga hier nooit 
meer weg. Ik heb de aanwezigheid van God ervaren.” 
In die gemeente kregen we veel profetieën over wat het plan van God met ons leven was.  
En zo is het gegaan. We zijn wel een paar keer van gemeente veranderd door verhuizing en 
door andere gebeurtenissen, maar het verlangen naar de Aanwezigheid van God is nooit 
meer weg gegaan en is er tot op de dag van vandaag.  
Er is een vuur in mijn hart gaan branden dat nooit meer zal doven. Dat vuur brandt ook in het 
hart van mijn vrouw Ineke.  
Als we samen in de zalving staan zien wij God krachtige dingen doen in het leven van 
mensen. Sommigen worden diep aangeraakt en ontvangen woorden van leven.  
Mijn vrouw is anders dan ik, ze heeft een andere taak en een andere roeping. Dat is goed 
want zo vullen we elkaar aan en ondersteunen we elkaar.  
De Heilige Geest werkt in iedereen weer verschillend. Daarom moeten we ook nooit 
vergelijken en kijken naar anderen.  
God wil ook iets bijzonders in jouw leven doen, iets wat bij jou past en wat past bij de 
roeping die jij hebt.  
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HOE HET VERDER GING.  
 
Omdat ik een andere baan kreeg in het westen van het land moesten we verhuizen naar het 
westen.  We waren er toen van overtuigd dat God ons daar hebben wou en dat werd ook wel 
bevestigd. Toen we het gebouwtje van die evangelische gemeente in Zuid Holland binnen 
stapten zei God tegen de voorganger: ‘Dit worden jouw tweede voorgangers.’ 
Dit vertelde hij ons veel later pas.   
We hebben daar een goede tijd gehad waarin we veel konden leren. Het heeft ook offers van 
ons gevraagd.  
We zijn in India, Oeganda en Kenia geweest voor zendingswerk en werken aan een 
kindertehuis. We zijn in de sloppenwijken geweest en in kleine arme kerkjes die uit niet meer 
bestonden dan een paar houten palen met golfplaten.  
Ik heb daar mogen preken en ik heb daar lessen over profetie gegeven. Mijn vrouw heeft 
daar ook voor vrouwen gesproken en veel zegen mogen brengen. 
In die gemeente heb ik mogen ontdekken wie de Heilige Geest is. Daar hebben wij een stukje 
opwekking geproefd.  In die gemeente zijn we gegroeid van jeugdleiders naar jeugdoudsten, 
oudsten en tweede voorgangers. We hebben diensten meegemaakt waar de mensen niet 
meer konden blijven staan en steeds maar weer naar voren kwamen voor gebed, ze wilden 
niet meer naar huis.  
Daar heb ik op een avond Jezus gezien. Het was een gewone doordeweekse bijeenkomt op 
de woensdagavond. De heilige Geest was sterk aanwezig en ik begon te profeteren. Jezus 
sprak en de mensen die een profetie ontvingen werden diep aangeraakt. Plotseling zag ik 
Hem van achteren. Hij liep door de zaal en ik liep achter Hem aan, Hij had een soort 
capuchon over zijn hoofd.  Bij de mensen waar hij bleef staan, bleef ik staan. De mensen 
waar Hij mee sprak die gaf ik een Woord van God. Het was geweldig, het was bijzonder, het 
was een heilig moment.  
Ik ben het nooit meer vergeten. Als ik mijn ogen dicht doe zie ik het nog voor me.  
Of die ene dienst toen de Heilige Geest zo sterk aanwezig was dat de mensen naar voren 
bleven komen en de dienst pas om half drie in de middag afgesloten kon worden.  
Daar is ook de honger en de dorst naar meer van de Geest ontstaan zodat we nooit meer 
genoegen kunnen nemen met een middelmatige dienst waar voor het oog niets bijzonders 
gebeurt.  
Als tweede voorgangers had het jeugdwerk ook onze aandacht. Samen met de toenmalige 
jeugdleidster hadden we ‘Firenights’  bedacht. Er kwam veel jeugd op af ook van buiten onze 
gemeente.  
Op een avond toen we bij het gebouw aankwamen kwam de jeugdleider op ons af, hij was 
duidelijk in de war en erg opgewonden. “Ik weet niet wat er aan de hand is”, zei hij, “maar er 
gebeuren daarbinnen gekke dingen.”  “Wat gebeurt er dan?’, vroeg ik.  “Ze spreken in tongen 
en sommigen vallen op de grond”, zei hij, “het is een beetje een chaos.” “Prijs God”, zei ik, 
“dat is alleen maar goed, wees blij, dit wordt een geweldige avond.”  
En dat werd het ook! Een aantal jongeren gaven hun hart aan de Heer, er werden jongeren 
bevrijd van demonen, meerdere jongeren begonnen in tongen te spreken, velen vielen door 
de kracht van de Heilige Geest op de grond  en er was grote blijdschap daar, het was één 
groot feest.  
Wanneer je zoiets hebt meegemaakt dan wil je nooit meer anders, dan groeit het verlangen 
naar de aanwezigheid van God.  
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Toen we nog maar pas in die gemeente zaten werd ik uitgenodigd voor een 
mannenconferentie. Samen met een oudste van de gemeente ging ik daar naar toe. Het was 
mei 2000 en we waren nog maar een jaar uit de kerk en nog maar net in deze gemeente.  
Op die conferentie nodigde de spreker ons uit om in groepjes van acht of negen mannen te 
gaan zitten. Hij legde uit wat de bedoeling was: bidden met elkaar en over elkaar profeteren.  
Maar toen wij in ons groepje zaten deed niemand iets. We zaten elkaar wat aan te kijken en 
er was wat verwarring over wat nu precies de bedoeling was. Ik begreep dat niet want de 
opdracht was toch duidelijk volgens mij. “We moeten voor elkaar bidden en over elkaar 
profeteren”,  zei ik. Een aantal mannen had hier duidelijk moeite mee dus ik bood aan om te 
beginnen. Dat vonden ze goed en ik stapte op de man naast mij af en begon met hem te 
bidden en over hem te profeteren. De man viel na het gebed met een doffe dreun op de 
grond. Ik was verbaasd maar tegelijk ook heel blij. Ik voelde de kracht van de Heilige Geest. 
Daardoor aangemoedigd stapte ik op de volgende man af en ook die viel na het gebed op de 
grond. Zo ging ik het kringetje rond. Ons hele groepje lag op de grond en ik zag de andere 
groepen verbaasd naar ons kijken. Tenslotte baden ze ook nog met mij. 
Wat ik heel opmerkelijk vond was dat toen ik met iemand aan het bidden was een man twee 
stoelen verderop begon te trillen en te schudden. Toen ik bij hem kwam en met hem bad 
ervoer hij bevrijding zei hij later tegen mij. Ik was opgewonden en blij en vertelde toen ik 
thuis gekomen was het verhaal in geuren en kleuren. Later toen er vrienden bij ons op 
bezoek kwamen deed ik het nog eens dunnetjes over maar aan hun reactie zag ik dat ze er 
niets van begrepen. Maar ik had iets ervaren dat zo heerlijk was dat je het bijna niet kon 
omschrijven. Het was zo’n geweldige ervaring, ik wilde het aan iedereen vertellen maar bijna 
overal ervoer ik onbegrip en bij sommigen zelfs weerstand. Daar begreep ik helemaal niets 
van want ik had duidelijk de kracht van de Heilige Geest en de Aanwezigheid van God 
ervaren. Wie wil dat nu niet? Pas later begreep ik dat er ook in de evangelische kringen nog 
veel religie heerst en er nog weerstand is tegen de uitingen van de Heilige Geest.  
Helaas konden we door allerlei omstandigheden (waar we in dit boek niet over zullen 
uitwijden) niet langer in die gemeente blijven.  
We werden voorgangers van een gemeente in het midden van het land. Voor ons betekende 
dat elke zondag twee keer drie kwartier rijden maar dat hadden we er graag voor over.  
Ook dat is weer heel bijzonder gegaan.  
Via een goede kennis van ons hoorden we dat er in die plaats een evangelist uit Canada 
gekomen was die vurig preekte en vol was van de Heilige Geest. Dat wilden we ook wel mee 
maken en zo zijn we een keer gegaan om te kijken hoe het daar was. We bleven daar een 
tijdje heen gaan tot de voorganger ons een keer aansprak en zei dat God hem had gezegd dat 
wij zijn opvolgers zouden worden. Zijn visum werd niet verlengd en hij moest terug naar 
Canada.  We werden ingezegend als voorgangers en zijn daar vijf jaren gebleven tot we 
helaas daar ook weer om droevige redenen weg moesten.  
Een aantal jaren waren we geen lid van een kerk meer al raakten we wel betrokken bij een 
kerk met mensen uit Rwanda. Via de voorganger van die kerk zijn we een aantal jaren 
betrokken geweest bij zendingswerk in Rwanda en Oeganda.  
Tijdens een conferentie van deze kerken in Frankrijk kreeg ik een beeld van een wit paard dat 
in een race steeds aan de kant werd geduwd door zwarte paarden. Op den duur kwamen er 
andere bruine paarden het witte paard helpen zodat het winnend over de eindstreep kwam.  
Twee vrouwen in de zaal begonnen heel enthousiast te roepen en druk te zwaaien. Zij 
hadden ook dat beeld gehad. De ene vrouw zei: “Maar God zegt:  jij bent dat witte paard.”   
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In al die tijd dat we in evangelische gemeenten kwamen heb ik gevoeld en ervaren dat er 
mensen waren die mij weg wilden duwen, er werd mij niet echt de vrijheid gegeven om te 
spreken over opwekking en over het vuur van de Heilige Geest. Soms gebeurde het wel maar 
dan stopte het na een tijdje weer. Tot op de dag van vandaag voel ik die weerstand en die 
druk, maar niemand zal het tegen kunnen houden, het zal zijn als een dijk die doorbreekt en 
zo zal een verfrissende nieuwe beweging Nederland overspoelen.  
In de jaren nadat we uit de gemeente in het midden van het land gegaan zijn, hebben we 
niet stil gezeten. We bezochten conferenties en allerlei andere diensten van diverse 
gemeenten. In één van die diensten was een man die een positie had gehad in de kerk van 
Rodney Howard Brown. Midden in zijn toespraak stopte hij en wees naar ons. “ Jullie zullen 
voorbereiders worden voor de opwekking in Nederland”, zei hij.  
Het verlangen naar opwekking is daardoor nog veel sterker geworden. Nog sterker ook door 
de drie jaren thuis zitten, tijdens de Corona, na jaren geen lid meer van een kerk te zijn 
geweest.  
Nu we weer deel zijn van een beweging in Zuid Holland, nu laait het vuur weer op. Nu we 
meegewerkt hebben aan een Revival Bijbelschool met meest jonge mensen die in vuur en 
vlam staan voor Jezus, nu wordt het vuur weer aangewakkerd, nu zien we weer oplevingen 
hier en daar, nu zien we de Heilige Geest weer krachtig aan het werk.  Toch blijft het 
verlangen naar meer, naar echte opwekking.  We zijn heilig ontevreden en we trekken verder 
als we ergens anders meer vuur zien. We zijn niet aan een plaats gebonden, we gaan daar 
waar God ons roept. Dat is het woord dat we een keer van een bekende profeet ontvingen.  
We geloven dat de opwekking spoedig komt. Wij willen er bij zijn! Jij toch ook?  
God heeft me laten zien hoe de opwekking gaat doorbreken. Dit boek spreekt daarover. 
Daarin vertel ik wat God me heeft laten zien. Ik heb het niet over de opwekking in je hart die 
er ook is en die mensen in vuur en vlam zet. In dit boek heb ik het over een opwekking in de 
kerk, opwekking in het instituut kerk, een grote groep mensen die bij elkaar komt.  
Maar ook opwekking in het lichaam van Christus wereldwijd. Dat lichaam gaat verder dan 
een gebouw met vier muren. Het lichaam van Christus kent geen muren, laat zich niet 
opsluiten in een gebouw maar is overal waar christenen samenkomen.  
Er komt opwekking in heel veel kerken. Niet alleen in charismatische of evangelische kerken 
maar ook in reformatorische en gereformeerde kerken. Ik geloof dat er zelfs opwekking komt 
in sommige groepen van de Jehovagetuigen, in de Katholieke kerk en in andere groepen waar 
wij het niet zouden verwachten. Het vuur van de Heilige Geest dringt overal door en is niet 
meer te doven of te blussen. Na de opwekking hier in Nederland en Europa zal er ook een 
opwekking in Israël komen.  
Het gaat om het vuur van de Heilige Geest. Johannes zegt in Matth.3:11: “Ik doop u wel met 
water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn 
sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”   
Opwekking is dopen met de Heilige Geest en met vuur.  
Toen mijn vrouw en ik eens ergens in een samenkomst zaten waar een voorganger uit 
Amerika sprak kwam hij plotseling naar ons toe en begon hij over ons te profeteren. Hij zag 
dat wij grote slangen droegen, zoals brandweerlieden, en dat er olie uit die slangen kwam en 
dat wij die olie op de mensen spoten, er kwam heel veel olie uit. Olie is in de Bijbel vaak een 
symbool voor de Heilige Geest.  
Als dat vuur komt kun je niet meer rustig op je plaats blijven zitten, dan maak je rare 
geluiden, dan spring je heen en weer, sommigen vallen op de grond, de aanwezigheid van 
God is zo sterk dat de mensen niet meer op hun benen kunnen blijven staan.  
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De Aanwezigheid van God brengt opwekking en dat komt niet door inspanning van mensen. 
Het is God Zelf die ervoor kiest om met Zijn Aanwezigheid neer te dalen. Mensen kunnen 
open staan voor de Heilige Geest, ze kunnen door hun houding en aanbidding een goede 
voedingsbodem scheppen voor opwekking.  
We lezen in 2 Kron.5:13 en 14: “ Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en 
toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de HEERE te prijzen 
en te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en andere 
muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de woorden: Voorzeker, Hij is goed, 
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van de HEERE, met een wolk 
vervuld werd. En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, 
want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld.”  
De Aanwezigheid van God kwam door eenparig God te loven en te prijzen met allerlei 
muziekinstrumenten. Er kwam een wolk van Gods Aanwezigheid en toen konden de priesters 
niet meer blijven staan dus ze vielen om, voorover of achterover, dat staat er niet bij en is 
ook volstrekt irrelevant. Het gaat om de aanwezigheid van God.   
Als de Aanwezigheid van God in de samenkomst komt kun je niet meer blijven staan. Dat is 
vandaag nog steeds zo en dat hebben we meerdere keren ervaren. 
Opwekking is feest, opwekking is blijdschap, opwekking is misschien een beetje angstig voor 
je, je verliest de controle, dingen gaan buiten je om , er gebeuren dingen die je niet begrijpt, 
gebouwen gaan schudden, mensen gaan huilen of lachen, mensen vallen om.  
Soms lijkt het wat chaotisch en rommelig maar de Heilige Geest heeft alles onder controle. 
Het probleem is dat mensen de controle willen houden en bang zijn om de controle uit 
handen te geven, maar als je de controle durft los te laten, als je de Heilige Geest alle ruimte 
gaat geven, dan zal die opwekking komen. Onze ervaring is helaas dat opwekking het meest 
wordt tegen gehouden door de leiding van een kerk of gemeente. Ze zijn bang de controle te 
verliezen en proberen dingen in goede banen te leiden door regels en structuur. Opwekking 
komt in heel veel kerken niet door de leiding maar door de ‘gewone’ mensen in de kerk. 
Opwekking komt van onderen af, het breekt door naar boven en is niet meer te stoppen. 
Veel jongeren zijn er bij betrokken, het begint vaak bij de jeugd. Opwekking is revolutie of 
beter gezegd reformatie van de kerk, het is een proces en het heeft tijd nodig.    
Sommige gemeenteleiding moet wijken, sommige besturen en oudstenraden zullen aftreden 
en opzij moeten gaan, ze willen de opwekking tegen houden.  
Ze houden opwekking tegen met hun zelf bedachte regeltjes en structuren door controle en 
manipulatie. Wanneer ze dat blijven doen en de leden van die kerk gaan daar in mee dan 
zullen ze de opwekking missen.  
Opwekking is als een trein die begint te rijden, wie niet mee wil moet eraf springen,   
het komt in een proces. In de volgende bladzijden neem ik je mee in dat proces. 
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil die opwekking komen.  
God heeft mij laten zien welke zaken er belangrijk zijn voor een opwekking. Natuurlijk valt er 
veel meer te noemen maar ik benoem alleen die zaken die God mij liet zien.  
Wij kunnen geen opwekking bewerken of creeëren, de Geest zal het doen. Dat betekent niet 
dat we dan op onze stoel kunnen blijven zitten wachten, er wordt wel wat gevraagd wat 
betreft onze houding.   
In de komende hoofdstukken neem ik je mee op reis naar een opwekking in de hoop dat als 
jij het boek uit hebt jouw hart ook in vuur en vlam staat voor Jezus en jij ook naar die grote 
opwekking begint te verlangen.  
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HOOFDSTUK 1: HET OPSTAAN VAN REVIVALISTEN BRENGT OPWEKKING. 

 

Het eerste wat God mij liet zien is dat er revalisten zullen opstaan.  
Tegenwoordig zijn er veel evangelisten actief in Nederland. Het is de tijd van de evangelisten. 
Dat is goed want de wereld moet bereikt worden met het evangelie. De kerk moet naar 
buiten naar daar waar de zondaars zijn.  
Maar voor opwekking hebben we niet alleen evangelisten nodig maar ook revivalisten.  
Revalisten zijn er nog niet zo heel veel maar ze zullen meer gaan opstaan in de kerk.  
Revivalisten komen niet voor in het rijtje van de vijfvoudige bediening en ik heb nog geen 
kerk gezien die een revivalist heeft ingezegend. Hoewel de naam revivalist in de Bijbel niet 
voorkomt is het toch echt ook een bediening in het koninkrijk van God. 
Een revivalist kan één van de vijf bedieningen zijn uit de vijfvoudige bediening maar dat hoeft 
niet. Een revivalist is iemand (man of vrouw) die opwekking heel sterk in het hart heeft.  
Toen mijn vrouw en ik eens een dienst bezochten in Noord Brabant  wees de spreekster, een 
bekende profetes en voorbidster in Nederland,  ineens naar mij en riep: “Een revivalist, een 
revivallist.”  God gaat nieuwe dingen doen, nieuwe wijn moet in nieuwe zakken.  
De beste revivalist was Jezus. Laten we Hem volgen! 
‘Revivalist’ neem ik letterlijk; een revivalist is een persoon (man of vrouw) die revival brengt. 
Revival betekent ‘opleving’ of ‘opwekking’. Als je wilt weten wat een revivalist is moet je naar 
Jezus kijken. “Wij zijn als Jezus in deze wereld: want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn 
we als Jezus.” 1 Joh.4:17b.   
Wat doet een revivalist en hoe gaat hij of zij te werk? Ik noem tien dingen die een revivalist 
doet of die een revivalist karakteriseert.  Een revivalist is als Jezus voor deze wereld.  
 
1. EEN REVIVALIST IS NEDERIG 
Aan het begin van Matth. 21 lezen we dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. Hij komt als koning, 
maar toch heel nederig, Hij zit niet op een paard maar op een ezel; iedereen kan het zien: Hij 
zit op een ezel en wordt toegejuicht door een menigte mensen die hun mantels en 
palmtakken op de grond gooien waar hij overheen rijdt en zij roepen : ‘Hosanna voor de 
Zoon van David!’  Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’  
In Zach.9:9 lezen we: “Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, 
en rijdende op een ezel, op een ezels hengst, een ezelinnejong.’  
Jezus komt rijdend op een ezel de stad binnen en dat is in schril contrast met hoe een keizer 
een stad binnenkwam. Een keizer reed op een paard, niet op een ezel. De keizer kwam met 
pracht en praal met schildknapen, lakeien en  met prachtige kleren.  
Maar Jezus niet. Hij kwam op een ezel en reed over de mantels van de mensen die ze op de 
grond hadden gegooid. Wanneer jij je verdiept in de Romeinse tijd en ziet hoe een keizer of 
generaal werd ontvangen dan zul je onder de indruk zijn van het pijnlijke contrast met de 
binnenkomst van Jezus in Jeruzalem.  Kinderen voerden daar de boventoon terwijl een kind 
toen totaal niet in aanzien was.  
Een revivalist houdt van kinderen, omhelst ze en zegent ze, die verliest zijn  waardigheid, die 
laat zich zalven en kussen door publieke vrouwen.  
Religie verzet zich hier tegen en noemt een Revivalist al gauw een dwaalleraar, een 
wijndrinker of iemand die houdt van lekker eten en iemand die met de verkeerde mensen 
omgaat. De religieuze geest is een duivelse geest, het is de geest van de anti-christ. Het is de 
geest die opwekking blokkeert en probeert tegen te houden.  
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2. EEN REVIVALIST HOUDT VAN MENSEN DIE NIET IN AANZIEN ZIJN, HOUDT VAN KINDEREN, 
HOUDT VAN DE WERELD 
Jezus’ komst is een absoluut top-feest voor de kinderen van Jeruzalem en voor alle andere 
kinderen die meegekomen waren naar het Paasfeest. Ze hebben meegelopen, meegedaan, 
meegezongen, mee gesprongen, met palmtakken gezwaaid en ze zijn nog lang niet klaar. Ze 
gaan mee naar de tempel en daar zetten ze het feestje voort. Jezus houdt van kinderen, Hij 
zegende ze en sloot ze in Zijn armen. Veel kerken stoppen ze nog steeds weg in de 
‘kinderdienst’ en beschouwen ze als ‘lastig’ en ‘storend’.   
Er komen ook andere mensen naar de tempel: blinden, verlamden, zieken en armen.   
Mensen met een handicap, mensen die er in de wereld niet bij horen. Opwekking trekt 
mensen aan die door religieuze mensen vaak gemeden en veroordeeld worden.  
Mensen die van de bijstand leven, daklozen, prostituees, alcoholisten en drugsverslaafden, 
als die mensen de kerk binnen stromen dan kun je pas van opwekking spreken. Vandaag 
spreekt men van opwekking als een gebouw gevuld wordt met gelovigen die uit hun dak 
gaan voor Jezus en waar de Heilige Geest krachtig werkt. Dat is fijn maar dat is geen 
opwekking. Dat is een intern feestje voor gelovigen maar het bereikt de wereld niet.  
Je hoort soms voorgangers vol afschuw spreken over genders, dragqueens en andere mensen 
die bij de LHBTQIA+ gemeenschap horen. Maar hoe is hun houding als deze mensen onze 
kerken binnen komen? Jezus zei: “ Als iemand hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, 
zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen over de wereld, maar om 
haar te redden.” Joh.12:47 (HTB) Een revivalist oordeelt niet maar wordt gedreven door 
liefde.  
 
3. EEN REVIVALIST HOUDT VAN EEN FEESTJE: LOFPRIJS EN AANBIDDING 
Jezus jaagt handelaren en geldwisselaars uit de tempel.  Daarna komen er blinden en 
verlamden naar Hem toe, sommigen in lompen gekleed met vieze etterende en stinkende 
wonden, arme bedelaars. Maar Hij geneest ze. Ze gaan huppelend, schreeuwend en zingend 
naar huis. ‘Hosanna voor de Zoon van David, prijs de Heer, ik ben genezen!’  
Dit is de echte opwekking die van God uitgaat. Genezing en bevrijding, er is opwekking in de 
tempel.  
En waar opwekking komt daar komt ook tegenstand: opwekking maakt religieuze mensen 
boos.  “Maar de Schriftgeleerden die de wonderen zagen en de kinderen hoorden zingen, 
namen het Hem zeer kwalijk”,  staat er. Ga nooit aan de kant voor boosheid! In het verleden 
zijn opwekkingen gestopt omdat er geluisterd werd naar religieuze geesten of er werd 
gezwicht voor kritiek. Jezus zwicht niet voor kritiek Hij doet er nog een schepje bovenop. De 
Schriftgeleerden zijn woest. Hij schopt hun hele systeem omver, Hij joeg niet alleen de 
handelaars en geldwisselaars weg, Hij gooit hun hele systeem ondersteboven, Hij tast hun 
macht en invloed aan, Hij verstoort hun plechtig en religieus gedoe.  
 
4. EEN REVIVALIST SCHOPT TEGEN RELIGIE AAN EN WIJKT NIET VOOR BOOSHEID EN KRITIEK 
Een revivalist verstoort de oude bestaande orde en brengt de nieuwe orde van de Geest. 
Opwekking brengt de nieuwe orde van de Geest in de kerk: de lofprijs en aanbidding komt 
ten volle terug, genezing en bevrijding, kinderen die Hem loven en prijzen, vlaggen en 
dansen. De hele tempeldienst werd een chaos in de ogen van religieuze mensen.  
Al het plechtige en statige laat Jezus door schreeuwende kinderen en stinkende zieken 
verstoren.  
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De Schriftgeleerden verliezen alle controle, ze verliezen hun respect en waardigheid. Ze 
verliezen hun invloed en macht. De theologische elite raakt in paniek. En als de theologische 
elite in paniek raakt dan worden ze gevaarlijk dan slaan ze om zich heen, dan beramen ze 
zelfs een moordaanslag. Als er opwekking komt wordt de theologische elite ongerust en gaan 
ze proberen die opwekking zo snel mogelijk de kop in te drukken.  
Ze gaan kwaadspreken en ze gaan de mensen verbieden om er heen te gaan.  
Ze gaan het dwaalleer noemen, ze organiseren zelfs conferenties om voor die dwaalleren te 
waarschuwen. Ze zeggen dat ze zelf de ‘ware leer’ brengen en dat ze het Woord van God 
‘onversneden’ brengen. Ze bedenken allerlei namen en labels voor de ‘dwaalleren’ maar als 
de opwekking komt gaat het aan hen voorbij.  
 
5. EEN REVIVALIST SCHENKT NIEUWE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN 
Jezus brengt weer leven in de kerk; gebed is niet alleen stil zijn, gebed is ook loven en prijzen, 
aanbidding, juichen, springen, zingen en kinderstemmetjes die Hem prijzen. Aanbidding is 
niet vastgeplakt op je stoel zitten.  Aanbidding is het aangename gebed voor God.  
Jezus liet de Schriftgeleerden met de mond vol tanden staan. Religie wil dat jij je mond 
houdt, er moet stilte zijn in de kerk, religie wil niet dat jij jezelf bent maar dat jij je aanpast 
aan het religieuze systeem.  Lofprijs in nederigheid, lofprijzing als een kind verjaagt de vijand 
en doet de vijand met de mond vol tanden staan.   
Voordat het feest kan worden in de kerk zullen sommige vormen en structuren moeten 
veranderen zodat de nieuwe wijn in nieuwe zakken komt.  
Vandaag proberen veel kerken nieuwe wijn in oude zakken te gieten. De dienst duurt van 10 
tot 12 uur of van 1 tot 3 uur en mag absoluut niet uitlopen. Vrijwel elke dienst heeft dezelfde 
structuur en volgorde. Dit wordt ook streng bewaakt en gecontroleerd door het 
oudstenteam.  De kerk is een strak georganiseerd instituut geworden waar weinig ruimte is 
voor creativiteit en spontaniteit. Zo wordt elke vuurtje dat oplaait gauw weer gedoofd en 
moet alles in goede orde en volgens strenge richtlijnen verlopen.  
 
6.EEN REVIVALIST BRENGT WARE AANBIDDING EN LOFPRIJS TERUG IN DE KERK 
Dan zullen de vijanden zwijgen en vluchten, dan worden de zieken weer in de kerk genezen, 
dan worden mensen spontaan bevrijd, dan komen de daklozen, de bedelaars, de prostituees 
weer in de kerk en dat is de echte opwekking. Dat is een plek waar koning Jezus zich thuis 
voelt en waar jij weer kind mag zijn. Het verdrietige is dat het volk Hem niet begreep en een 
aardse koning van Hem wilde maken. De Schriftgeleerden begrepen Hem ook niet omdat Hij 
niet paste in hun systeem, het religieuze systeem van regels, wetten en voorschriften, een 
systeem waar het recht van de sterkste geldt. Religie is een systeem en geen lichaam.  Het is 
vandaag niet anders.  Alles wat niet past in het religieuze systeem wordt veroordeeld en als 
dwaalleer bestempeld. Jezus is woest als Hij ziet hoe de Schriftgeleerden met de tempel 
omgaan hoe ze van een bedehuis een rovershol maken.  
Zijn boosheid komt voort uit een diep verdriet, een diep verdriet over de misleiding, een diep 
verdriet over de miskenning, een diep verdriet over het niet goed kennen van het hart van de 
Vader, een boosheid tegen een religieus systeem dat we vandaag nog mogen voelen.  Religie 
wil altijd opwekking stoppen. Maar tot hoever laat jij ze komen?  Jezus joeg ze weg uit de hal 
want daar begonnen ze al met hun praktijken. 
Religie is overal tegen, religie praat meer over orde en structuur dan over vrijheid, religie 
verzet zich tegen de manifestaties van de Geest, religie snoert je de mond , religie dwingt, 
religie manipuleert.   
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De kerk moet weer een plek van aanbidding worden, een plek waar kinderen Hem lofprijzen 
en aanbidden, waar iedereen welkom is. En hoe zit het met ons? De kerk is de tempel niet, 
wij zijn allemaal tempels van de Heilige Geest. Mag Jezus jouw tempel reinigen van alles wat 
Hem beperkt, mag Hij alles eruit gooien wat aanbidding remt? Mag Hij alle religie uit jouw 
tempel ‘rammen’?  Durf jij te zeggen: ‘Ja Heer, schop het er maar uit! Schop uit mijn tempel 
wat er niet in hoort!’ Laat Jezus jouw tempel reinigen van elke religie en elke zonde. Prediker 
9:8 zegt in de HSV vertaling: “Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen 
olie ontbreken.” Wees zuiver, wees rein en laat de zalving van de Heilige Geest op je zijn.  
 
7. EEN REVIVALIST WIJST ONS OP ZUIVER EN REIN LEVEN VOOR GOD 
Als we samenkomen in een dienst is dat nog wel Zijn Huis waar Hij wil wonen op het moment 
dat wij er samen voor Hem zijn.  Wij leven nu in het Nieuwe Verbond dus vandaag gaat Jezus 
geen tafels en stoelen meer omgooien maar vraagt Hij ons om meer ruimte te maken voor 
de Heilige Geest.  Mag de Geest, die Zijn Geest is, vrij Zijn gang gaan?  Als je zingt: ‘I will make 
room for you’ ben je dan serieus? Mag de Geest ook dingen doen die jij niet begrijpt?  
Wil je alles uit je leven weg doen wat jouw tempel verontreiningt?  
Een revivalist zal de mensen wijzen op zaken die niet stroken met het leven met God en in de 
Heilige Geest. Hij of zij zal dit niet bregen als wet maar in de liefde zoals Paulus deed in 
Kolossenzen 3.  Kol.3:: 12-15: “Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en 
geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid, geduld.  Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen 
iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.En 
kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede 
van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees 
dankbaar.”  
Een revivalist zal de mensen wijzen op een heilig leven maar ook altijd daarbij de genade 
benadrukken en de liefde van God. 
“ Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben 
wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening 
brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele 
wereld.”   1 Joh.2: 1-2 
 
8. EEN REVIVALIST MAAKT RUIMTE VOOR DE HEILIGE GEEST.  
Een revivalisr maakt ruimte voor alles wat de Geest wil doen. Lachen, huilen, vallen, rollen, 
trillen, schudden en nog veel meer. De Heilige Geest beperken remt opwekking! Mag er 
worden geprofeteerd over elkaar, mag er met elkaar worden gebeden? Of is de regie in 
handen van de voorganger en de oudsten? Heeft een ieder iets of is de voorganger/oudste 
voor 80% aan het woord? Moet een profetie eerst gedeeld worden met één van de oudsten?  
Dat heet controle en stimuleert de gemeenteleden niet om te profeteren. Mogen ze geen 
foutje maken? Wordt alles onder controle gehouden? Dat dooft de Geest en belemmert de 
Geest om in vrijheid te kunnen werken.  
Mogen de kinderen rondspringen, jubelend, vrolijk, vlaggend en lof prijzend? De Engelse 
vertaling zegt dat kinderen onze lofprijs compleet maken, volmaakt maken. Kinderen mogen 
daarin niet ontbreken.  Mag het een beetje een chaos worden in de kerk?  
Mag het een beetje ruiken naar zwervers? Mag het een beetje vol worden met asielzoekers 
en transgenders? Het gevaar bestaat dat we de diensten weer gaan organiseren en 
structureren naar ons schema en dat remt opwekking. 
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9.EEN REVIVALIST RUIMT ALLES OP WAT AANBIDDING HINDERT 
Een revivalist verlangt naar een kerk waar iedereen iets heeft, waar mensen niet meer weg 
willen, waar de zalving zo sterk is dat de diensten tot laat in de middag duren, waar de 
mensen niet meer aan tijd gebonden zijn, waar de klok niet langer koning is.  
Opwekking komt door je open te stellen, je oude leven af te leggen en te verlangen naar de 
Heilige Geest. Het Woord zegt in Efez.5:18 en 19: “En word niet dronken van wijn, waarin 
losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart .” 
Word vervuld is een OPDRACHT.  Math.5:6 in de King James vertaling: “Blessed are they 
which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.”   Zij zullen gevuld 
worden. Waarmee gevuld, waarmee zullen ze vol worden? Efeze 5:18: met de Heilige Geest. 
Er komt een nieuwe opwekking aan en dat wordt de opwekking van de Heilige Geest en een 
opwekking waarin aanbidding en lofprijs centraal staat. Een opwekking met nieuwe dingen 
die we in het verleden niet gezien hebben, nieuwe wijn in nieuwe zakken.  
Nieuwe liederen, nieuwe vormen van eredienst, revivalisten die een plek krijgen, oude 
vormen die verdwijnen en nieuwe vormen die zichtbaar worden.  
Nieuwe instrumenten, nieuwe muziek, andere inrichting van de samenkomstzalen. Creatieve 
manieren om God te loven en te prijzen.  
 
10. EEN REVIVALIST BRENGT OPWEKKING OP EEN NIEUWE VERFRISSENDE MANIER. 
We kunnen bidden en vasten voor opwekking en dat is goed, maar ik denk dat we de 
opwekking kunnen versnellen door ons verlangen, onze honger en dorst, door onze lofprijs 
en aanbidding. Ware, echte opwekking in de kerk is: uitbundige lofprijs en aanbidding, 
genezing van zieken, uitdrijving van demonen, mensen in de wereld komen tot bekering en 
komen massaal naar de kerk. De diensten zullen minder formeel zijn met meer ruimte voor 
de inbreng van de mensen die naar de dienst komen- ‘een ieder heeft iets’.  De diensten 
zullen veel langer duren dan nu het geval is en iedereen is welkom. De kinderen zijn meer 
aanwezig en worden ook gedoopt met de Heilige Geest. Profetie speelt een grote rol zodat 
mensen elkaar kunnen bemoedigen en opgebouwd naar huis zullen gaan. 
Profeten zullen mensen leren hoe ze op de juiste manier God’s stem kunnen verstaan en ze 
ook in de praktijk leren hoe hier goed mee om te gaan.  
Als profeteren een normale zaak in de gemeente wordt hoeven de oudsten ook niet steeds 
als controleurs op te treden. 
Laten de revivalisten opstaan en de kerk klaar maken voor die opwekking.  
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HOOFDSTUK 2. VRIJ ZIJN VAN DE WET BRENGT OPWEKKING. 
 
Jezus wilde opwekking brengen maar daarvoor moest eerst het oude afgebroken worden. De 
Farizeeërs en Schriftgeleerden hielden vast saan het oude, ze wilden de nieuwe wijn niet 
omdat de oude volgens hen voortreffelijk was. Ze blokkeerden de opwekking door aan het 
oude vast te houden. Ze bleven leven in het Oude Verbond. Ze leefden nog volgens de regels 
van het Oude Verbond en ze leerden de mensen nog de voorschriften van het Oude Verbond. 
Jezus bracht het Nieuwe Verbond en dat kostte Zijn leven. Als wij opwekking brengen zal ons 
dat veel kosten en zal er veel verzet en weerstand komen, juist uit de religieuze hoek. Het is 
goed om daar rekening mee te houden.  
Jezus zag dat de mensen leden onder de strenge regels van de Schriftgeleerden en wilde hun 
verlichting en rust geven.  Matt.11:28-30:“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht.” 
Laten we eens gaan kijken naar de context waarin deze tekst staat. Er staat in vers 2 dat toen 
Johannes hoorde over de werken van Jezus hij begon te twijfelen. Was het nu Jezus die ze 
moesten verwachten of moest het toch iemand anders zijn? Johannes had zelf het oordeel 
gepreekt en verwachtte nu dat Jezus hetzelfde zou gaan doen. Maar Jezus genas mensen en 
at met zondaren. Dan gaat Jezus uitleggen waarom Hij gekomen is aan de hand van de 
Schriften. Hij verwijt ook al die plaatsen waar Hij wonderen gedaan heeft ongeloof. Ze 
hebben zich niet bekeerd. Jezus keert zich tegen religie, tegen het Oud Testamentisch 
denken. Hij ondervond eigenlijk maar weinig weerstand van de ongelovigen, van de wereld, 
maar erg veel tegenstand en weerstand van vrome en religieuze geesten. Paulus worstelde 
daar ook mee.  Vandaag is het niet veel anders. Hoe ziet dat religieuze denken eruit? In Matt. 
23 legt Jezus dat heel goed uit. Matt. 23:4: “Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en 
moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die 
zelf met geen vinger verroeren.” Die lasten zijn allerlei regels en voorschriften en die zijn 
zwaar en moeilijk te dragen. Daar kun je heel erg moe en depressief van worden. Daar kun je 
zelfs ziek van worden. Ze leggen ze op de schouders van de mensen en dat is duidelijk het 
beeld van een juk. Juk staat overdrachtelijk gezien voor slaaf en meester. ‘Slaaf van een veel 
eisende meester’. Die meester is de wet. De wet vraagt, de wet eist. Religie leert dat je het 
door eigen inspanning kunt bereiken. De wet is als het rupsje nooit genoeg. We gaan kijken 
wat het Woord zegt over de wet. 
De Joden beschouwen de eerste vijf boeken van Mozes als de wet, maar als Paulus over de 
wet schrijft heeft hij het over de tien geboden wat blijkt uit de woorden die hij gebruikt: de 
wet door Mozes gegeven, de wet met letters in stenen gegrift, een geschreven wet, een 
document met voorschriften. De wet kan jou niet rechtvaardig maken, dat kan alleen het 
geloof in Christus. Zie Hand.13:39: “dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt 
van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.” 
De wet is helemaal niet voor de rechtvaardigen: 1 Timotheüs 1:8-10 : “ Maar wij weten dat 
de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is 
voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, 
onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor 
ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, 
meineed-plegers, en als er iets anders tegen de gezonde leer is.” De Bijbel is duidelijk over 
wat het met je doet als je denkt dat je door de wet te houden  je rechtvaardig kunt worden. 
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Denken dat je de wet moet houden en het prediken van de wet is een grote blokkade voor 
opwekking. Niet de wet moet gepreekt worden maar Jezus moet gepreekt worden. Jezus 
centraal brengt opwekking. Jezus is het Woord, Hij is de vervulling van de wet, Hij is alles 
waar de wet voor staat.  
Jezus zei in Matt.12:5-8:” En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de 
tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? 6Ik zeg u: hier gaat het om 
meer dan de tempel! nnAls u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, 
geen offers,” dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is heer 
en meester over de sabbat.”  
Meer dan de sabbat is hier, meer dan Mozes is hier, de wet is niet afgeschaft maar vervuld. 
Jezus is liefde en liefde is de vervulling van de wet.  
Het verwachten van de wet en van het houden van de wet kleineert en ontkent het werk van 
Christus. In de vertaling van het Boek staat het heel duidelijk: “ Als u probeert het met God in 
orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken, u wijst 
daarmee zijn genade van de hand. Wij, christenen, hopen dat het tussen God en ons weer in 
orde komt door de Heilige Geest op grond van ons geloof. Voor wie bij Christus Jezus hoort, is 
het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof dat zich in 
liefde uit.” Galaten 5:4-6. 
Laten we eens kijken wat het Woord over denken dat je door de wet te houden behouden 
wordt zegt. 
 
1. De wet bindt, de wet bewaakt jou, de wet houdt je gevangen, geketend.   
Rom. 7:6: “We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de 
wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de 
Geest.” (NBV)  De oude orde van de wet is: ‘doe wat de wet zegt en je wordt behouden’ , de 
nieuwe orde van de Geest zegt: ‘ vertrouw op Jezus, geloof dat Hij alles voor jou gedaan 
heeft en de wet voor jou heeft vervuld en je zal behouden worden.’   
“Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in 
Christus Jezus leven brengt, heeft jou immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood.” 
Rom. 8:1 en 2 (NBV).  
Gal.3:23-25: “Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 
gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze 
leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 
Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.” Wij zijn niet meer 
onder de leermeester. Onze leermeester is nu niet meer de wet maar de Heilige Geest.  
 
2. De wet houd je niet alleen gevangen en geketend, de wet dood je. 
2 Cor. 3:6b: “Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het 
verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de 
Geest maakt levend.”  
2 Cor. 3:7 :”Wanneer de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegrift, al 
met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken vanwege de 
stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, zal dan de dienst die de Geest 
brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer de dienst die tot veroordeling leidt al met 
luister is bekleed, dan is de dienst die tot vrijspraak leidt dat des te meer. “   
Gal.2:19: “Want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God.”    
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3.De wet houdt je onder een bedekking.         
“ Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar 
wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de 
Geest en waar Geest van de Heere is, daar is vrijheid.” (2 Cor. 3:15-16 HSV). 
De  oude Statenvertaling van 1637 vertaalt hier bedekking met ‘decksel’. De wet legt een 
bedekking op je hart voor het ontvangen van genade, om Jezus te zien. In het Grieks staat 
daar een woord dat sluier betekent; a vail zegt de Engelse Bijbel en vail doet ons dan weer 
denken aan het voorhangsel. De Herziene Staten vertaling zegt dat de Heer hier de Geest is. 
Dus je hebt echt de Heilige Geest nodig om dat deksel eraf te krijgen. Laat je vullen met de 
Heilige Geest! Laat de Geest toe, zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest lukt het je niet 
om het deksel eraf te krijgen! Hoe minder Geest, hoe meer wet, hoe meer Geest hoe meer 
leven.  
 
4.De wet brengt je onder de vloek:  
“Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder een vloek, want er 
staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de 
wet geschreven staat.” Gal. 3:10. De wet zegt: “Jij moet”, genade zegt: “Ik heb het voor jou 
gedaan.” 
Als jij iemand veroordeelt plaats jij jezelf onder de wet maar die ander ook. Dan plaats jij 
jezelf onder een vloek maar die ander ook.  Maar Jezus heeft ons bevrijd en vrijgekocht van 
die vloek!  
“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden, 
want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’” Gal.3:13. 
Vervloeking en dood brengt ziekte, depressie, angsten en kan zelfdoding veroorzaken.  
Maar Hij geeft je juist het tegendeel van alles wat wet en religie je geeft. Jesaja 10:27: “Op 
die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en 
dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde.”  
We zien de letterlijke vervulling hiervan in onze tekst in Matth.11:30: “Neem Mijn juk op je en 
leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Die “Gezalfde’ met hoofdletter is Jezus. Hij heeft 
jou bevrijd van elk juk! Word vrij, ga naar Jezus, Hij is de vervulling van de wet.  
 
5. De wet moedigt de zonde alleen maar aan, laat de zonde toenemen.  
Rom.3:19-20: “Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt, spreekt tot degenen die onder de 
wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig 
voor God. Daarom geldt geen mens voor Hem als rechtvaardig door de wet na te leven, want 
juist de wet leert ons de zonde kennen.” De wet doet ons naar Jezus verlangen, naar Iemand 
die ons verlost van de wet.  
Rom.5:20: “En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar 
de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger.” 
Rom.7:5: “Toen we nog volgens aardse maatstaven leefden, werd heel ons doen en laten 
beheerst door de zondige hartstochten die de wet in ons opriep, en droegen we alleen vrucht 
voor de dood.” 
Rom. 7:9-11: “Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de 
zonde te leven. En dat werd mijn dood.  
Zo bleek het gebod, dat tot leven had moeten leiden, juist tot mijn dood te leiden. De zonde 
heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood.”   
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De wet is heilig en goed maar de zonde (de duivel) heeft van de wet misbruik gemaakt. De 
wet kan je niet rechtvaardig maken: Galaten 5:4: “Als u probeert rechtvaardig verklaard te 
worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade 
verspeeld.” 
Plaats jezelf dan ook nooit meer onder de wet en plaats een ander daar ook niet onder.  
Rom.6:14: “De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar 
leeft onder de genade.”  Joh.1:17: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 
waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.” We leven niet meer onder de wet maar onder 
de genade! Sta je nog onder de wet dan gaat de zonde over je heersen.  
In Koll.2:14 staat: “Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, 
nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen.” Dat document met 
voorschriften is de wet (10 geboden) en dat heeft Hij weggedaan en aan het kruis genageld 
omdat de satan het gebruikte als een wapen om de gelovigen te kwellen met veroordeling, 
schuld en schaamte.  
Galaten 5:1: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” 
Kol.2:20-22: “Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u 
zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ‘Niet aanraken! Niet proeven! 
Afblijven!’ – het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik 
vergaan.” Alle mensen die nog onder de wet zitten moeten bevrijd worden in hun denken, 
hebben bevrijding nodig!  
 “Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, 
en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat (Jes.61:1): De Geest van de Heere is 
op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 
verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te 
prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 
het aangename jaar van de Heere te prediken. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de 
dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem 
gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling 
gegaan.’ (Lukas 4:17-21) Maar Jezus liet een zin weg! Hij las die zin niet voor. Hij deed het 
boek dicht juist op een plek waar mensen die onder de wet zitten het open zouden laten. Dat 
is de volgende zin: “ en de dag van de wraak van onze God; “ .  
Wij leven nu nog steeds in genadetijd. Johannes was in de war want hij had oordeel 
gepreekt: “de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom”, maar Jezus preekt genade: Kom 
allemaal bij Mij als je moe en belast bent en Ik zal je rust geven. In Hebreeën 4:16 staat: 
“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” 
Jezus was gezalfd om redding en genezing te preken. Wat zijn de gevolgen van die zalving? 
“Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het 
land doorgegaan is, goeddoende, en allen genezend die door de duivel overweldigd waren, 
want God was met Hem. (Handelingen 10:38) Dat is waarvoor Hij je vandaag wilt zalven! Dat 
is waarvoor jij geroepen bent! Niet om oordeel,  hel en verdoemenis te preken, maar 
genade, verzoening, redding en bevrijding, dus Jezus! 
ALS JE DAT DOET ZAL DE OPWEKKING BEGINNEN BIJ JOU! 
(Zie ook mijn boek: ‘Leven in het Nieuwe Verbond’, uitgeverij Boekscout) 
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HOOFDSTUK 3:  : LIEFDE ONDER ELKAAR BRENGT OPWEKKING.   
 
Jezus wordt door Simon de Farizeeër uitgenodigd voor een maaltijd. Maar hij behandelt 
Jezus als een hond. Het is in oosterse begrippen gewoon onbeschoft wat hij bij Jezus doet. Zo 
ga je niet met elkaar om. In Lucas 7:44-48 lezen we: “ Toen zei Jezus tegen Simon: ‘Jij hebt mij 
uitgenodigd in je huis, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar 
zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen, en ze daarna met 
haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus. Zij wel, ze heeft sinds ik binnen 
ben, steeds mijn voeten gekust. Jij hebt geen olie over mijn hoofd gegoten. Maar zij goot dure 
olie over mijn voeten! Daarom zeg ik je dit: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is 
haar allemaal vergeven. Dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand 
die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien.’ Toen zei Jezus tegen de vrouw: ‘Alles wat 
je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven.”  
Jezus blijft heel liefdevol en respectvol naar Simon. Jezus zegt Simon de waarheid maar blijft 
liefdevol. Hij kent de gedachten van Simon. Hoe hij over die vrouw denkt. En Hij leert Simon 
een les en ons vandaag ook. Wij kunnen ons misschien daarover verkneuteren. Die Simon 
wordt even goed op zijn nummer gezet. Maar dan vergeten we dat Jezus ook tegen ons 
spreekt. Dat Hij ons ook een les wil leren. Hoe gaan wij met elkaar om in de gemeente? Is 
iedereen welkom of doen we aan groepsvorming en kruipen altijd dezelfde mensen bij 
elkaar? Hoe zit het met de relaties onderling in de gemeente?  Er kan een zwerver, 
prostituee, of dronkaard binnen komen. Wat doen we dan? Ik herinner me nog dat ik in 
Kenia voor een man bad die met zijn gehandicapte broer naar voren kwam. Deze man was 
zichtbaar dronken. Enkele mensen van ons team moesten daar om lachen. Ze maakten er 
grapjes over. Maar God sprak tegen deze man liefdevolle woorden over hoe goed hij voor zijn 
broer zorgde, hij was in tranen! Later ook een keer in een dienst kwam een man naar voren 
die naar drank rook. Hij zag er niet uit. Vieze kleren, vet lang haar. Maar Jezus raakte hem 
aan. We kunnen het verhaal van Simon ook op onszelf betrekken. Wij zijn geen haar beter. 
We beoordelen mensen op hun uiterlijk, hun status, opleiding, huis of auto. God niet, Hij ziet 
het hart aan. Wanneer hebben wij U naakt gezien, ziek of hongerig, of gevangen? En dan zegt 
Jezus in  Math. 25:40: “ Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar Mijn 
woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de minste van de gelovigen die 
hier naast Mij staan, deed je iets goeds voor Mij.”  
Jezus geeft ons hier een opdracht wat we in onze gemeenten en kerken moeten doen: 
 
1. Was elkaar de voeten. 
2. Begroet elkaar vriendelijk, respecteer elkaar.  
3. Zegen en zalf elkaar.  
 
1. Was elkaar de voeten.   
Jezus zegt eigenlijk dat als je iets goed voor die ander doet je het eigenlijk aan Hem doet. Jezus zegt: 
Ik ben in die broeder of zuster die zo geminacht wordt. Zie Mij als die broer of zus. In de minste, de 
verstotenen uit de maatschappij kom Ik Zelf naar jou toe.  

Het eerste wat Simon niet gedaan had was de voeten van Jezus wassen. In het Midden 
Oosten kreeg je vieze voeten van het lopen door het zand, de modder en de uitwerpselen 
van de dieren.  
Zoals we hier niet met ongewassen handen aan tafel gaan zo doen ze dat in het Midden 
Oosten niet met ongewassen voeten.  
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Het wassen van de voeten werd meestal door de knechten gedaan. Daarom wilden de 
discipelen elkaar ook niet de voeten wassen. Degene die jou de voeten wast is de minste. 
Jezus leerde Zijn discipelen een goede les bij de voetwassing en zei daar toen nadrukkelijk bij 
in Joh.13:12-15:  “ Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. 
En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb Ik jullie voeten 
gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede 
voorbeeld gegeven. Wat Ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.” 
Dat betekent dat we de minste willen zijn voor die ander, dat we die ander willen dienen, lief 
hebben. Je kunt heel veel liefde geven als jij beseft hoeveel jou vergeven is. Relaties moeten 
gebaseerd zijn op liefde, de liefde van Jezus. Is dat niet zo dan is het gebakken lucht, dan kan 
het heel wat lijken maar dan houdt het geen stand.   
“ Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde 
als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen 
zijn.”  Johannes 13: 34-35, HTB (wet van Christus!) 
“ Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan 
uzelf.” Rom.12:10.  Zie ook Filip. 2:3-: “Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of 
opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden 
dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus 
gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. “  
 
2. Begroet elkaar vriendelijk, respecteer elkaar.   
Jezus zegt tegen Simon dat Hij geen kus had gehad als begroeting. In het Midden Oosten is 
de begroetingskus heel normaal.  Dat doen mannen ook bij elkaar, iets wat we hier niet zo 
gewend zijn. Die kus is niet alleen een kus uit liefde of genegenheid maar ook een vorm van 
respect. Mannen geven elkaar een kus omdat ze dan elkaar aanzien geven. Dus als Simon 
Jezus geen kus geeft drukt hij daarmee uit dat hij geen respect voor Jezus heeft, dat Jezus bij 
hem niet in hoog aanzien staat.  
Hierbij kunnen we gelijk zien dat we leven in het Nieuwe Verbond. In Psalm 2:12 lezen we:        
“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn 
slechts even ontbrandt.”  (HSV)  In andere vertalingen staat: kus de Zoon Zijn voeten. Kussen 
duidt hier op herhaaldelijk kussen. Dat is precies wat de vrouw bij Jezus deed. Maar als 
Simon Jezus niet kust wordt Jezus helemaal niet boos. Hij blijft vriendelijk en rustig. Hij 
onderwijst Simon en iedereen die aan tafel ligt. Jezus leed niet alleen aan het kruis maar ook 
al in Zijn leven hier op aarde. Hij werd veracht en vaak ook afgewezen. In Rom.16:16 schrijft 
Paulus: “ Groet elkaar met een heilige kus.”  Paulus gebruikt 16 verzen voor begroetingen. 
Namen die de revue passeren,  mensen die op de één of andere manier voor Paulus van 
betekenis zijn geworden. Dit gedeelte staat bol van onderlinge gemeenschap en 
samenhorigheid. De eenheid die er in Christus is, voel je in de warme woorden van Paulus. 
Maar Paulus wil niet alleen zelf de gemeenteleden groeten, de onderlinge gemeenschap 
vieren, hij wil ook dat ze elkaar groeten. En niet zomaar, maar met een heilige kus. Meerdere 
malen wordt dit in de Bijbel gezegd, de Heilige Geest vond dit belangrijk om in de Bijbel te 
zetten: 1 Kor. 16:20, 2 Kor. 13:12, 1 Tess. 5:26 ,1 Petr. 5:14. We mogen elkaar liefdevol 
begroeten.   
Daarom was het ook zo erg dat Judas Jezus verried door het geven van een kus. Onze 
begroetingen moeten gemeend en hartelijk zijn, laten we elkaar geen judaskussen geven. 
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3.Zegen en zalf elkaar.    
De zalfolie werd gebruikt voor de gasten om ze lekker te laten ruiken. In het Midden Oosten 
is het vaak warm en kun je dus erg gaan zweten wat niet zo lekker ruikt.  
Iemand zalven had dus weer te maken met liefde, respect en gastvrijheid. Als Simon Jezus 
niet zalft is het iedereen duidelijk dat Jezus de laagste gast was. Bij ons wordt vaak alleen 
maar een oudste, een voorganger of iemand met een speciale taak gezalfd. Het is ook alleen 
de voorganger of de oudste die anderen zalft. Zalven is een teken van de Heilige Geest. Jezus 
geeft Zijn discipelen ook opdracht om de zieken te zalven. Wij zijn allen gezalfden en 
discipelen van de Heer dus mogen wij ook zieken zalven. Waarom zouden we wachten tot de 
oudste of voorganger zo ver is en tijd heeft? En als ze weigeren om het te doen, wat dan?   
 “ Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons ALLEN heeft gezalfd, heeft 
gewaarmerkt als Zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.”  2 Kor.1:21-22.   
“ U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat.” 1 Joh. 2:20 Jij bent gezalfd. Je bent 
niet meer of minder dan die ander. Kijk elke dag in de spiegel en zeg tegen jezelf hardop: ’Ik 
ben een gezalfde des HEREN!’ Als God zegt: ‘Raak Mijn gezalfde niet aan’, dan geldt dat niet 
alleen voor voorgangers maar ook voor jou.  
Gingen we elkaar maar wat meer zalven en zegenen, dan vonden er misschien meer 
genezingen plaats in de gemeente van Christus.  
Olie wordt ook gezien als symbool van de liefde en eenheid onder christenen. Zie Psalm 133: 
“ Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters ook eensgezind samenwonen. Het 
is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die 
neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. “  Jezus maakt ons duidelijk dat het niet gaat om 
die uiterlijke dingen (voeten wassen, kussen of zalven) maar om je hartsgesteldheid; 
 “ Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel 
liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.”  (Lucas 7:47).  
De vraag die Jezus hier oproept is dus hoe goed je beseft dat je vergeving nodig hebt en dat 
je die van Hem hebt gekregen. Als je beseft hoeveel genade jij ontvangen hebt, wat Jezus 
voor jou gedaan heeft dan zul je veel liefde kunnen geven. Hoe meer besef van genade hoe 
meer de liefde je zal vervullen.  
Wie naar zichzelf kijkt zal koud en kil blijven, wie op Jezus ziet zal vol liefde stromen. Dat is de 
cultuur van eer waardoor er opwekking komt in de kerk.  
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HOOFDSTUK 4: ONDERLING DE VREDE BEWAREN BRENGT OPWEKKING 
 
In het Oosten heeft zout een symbolische betekenis. Als je een gast op bezoek krijgt ontvang 
je de gast met zout, want samen zout eten is een bewijs van vriendschap en verbondenheid.  
Mensen ‘tussen wie zout is’ zijn geroepen elkaar te helpen en lief te hebben zoals we kunnen 
lezen in Marc. 9:50 : “Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het 
zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder 
elkaar de vrede.”  
Het gaat in deze tekst over de kracht van zout. Jezus gebruikte niet zomaar het zout als een 
voorbeeld, Hij was zich bewust van wat zout voor de mensen in het Oosten betekende.  
Zout is bederfwerend en kan als conserveermiddel worden gebruikt (haring zouten, vlees 
zouten om langer te bewaren), zout is om eten smakelijk te maken, zout is het teken van een 
verbond , zout geeft zuivering; genezing en leven in overvloed.   
Zout is bederfwerend. God wilde Sodom en Gomorra sparen als er nog tien rechtvaardigen in 
de stad waren. (Gen.18). God zegt: “Ik zal de stad niet verwoesten als Ik er  tien 
rechtvaardigen vind.”  
In vers 26 staat het eigenlijk nog veel sterker : “Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal 
Ik de hele stad vergeving schenken ter wille van die vijftig.”  Jouw aanwezigheid in een familie 
die God niet kent betekent redding voor die hele familie. Jouw aanwezigheid in een dorp of 
stad kan redding betekenen voor dat hele dorp of die hele stad of streek. Jouw aanwezigheid 
op het werk kan de redding betekenen voor alle mensen op je werkplek en waar jij komt.  
Wij zijn het zout dat bederfwerend werkt. Wij mogen beseffen dat we Gods genade uit 
mogen delen aan de wereld om ons heen en dat onze aanwezigheid genade en leven brengt 
als we dichtbij Jezus blijven en elkaar lief hebben.  
Zout is onmisbaar bij het reukoffer, het lofoffer.  Exodus 30: 35: “ …en bereid daaruit 
reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door, het moet zuiver 
en heilig zijn…”  
Wij zijn deel van het reukoffer. Laat onze aanbidding een zoete geur zijn voor Hem en voor 
alle mensen. Zout staat voor zuivere aanbidding in Geest en in waarheid.  
Het reukoffer staat ook voor gebed. Laten we een zout voor deze wereld zijn door te bidden 
voor de wereld, door te bidden voor onze vijanden, door te bidden voor onze familie, buren, 
onze straat, onze stad, ons dorp, ons land. We mogen een liefelijke geur van Christus zijn: 
Waar wij nu ook gaan gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een 
aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur: 2 Kor.2:14-15: “God 
zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in zijn overwinning en gebruikt Hij ons om Zich 
overal bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn 
voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én 
voor mensen die niet gered worden.”  
Zout staat voor smaak aan het eten. Jezus waarschuwt Zijn volgelingen om geen smaak te 
verliezen.  
Math. 5:13: “ Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan 
het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 
vertrapt.” 
Zout verliest zijn smaak als het te veel gemengd wordt met andere stoffen of als het te veel 
wordt verdund. Jezus spoort ons aan om dichtbij Hem te blijven en in de liefde te blijven, 
elkaar lief te hebben en de onderlinge vrede te bewaren.  
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Smaak betekent hier: aantrekkelijk voor de wereld zijn. Het smaakt voor de wereld goed als 
ze liefde en oprechte medeleven ontvangen en als ze de liefde voor elkaar onder de 
christenen zien. Het goede nieuws is een aangename geur en geen doodslucht van 
veroordeling en dreiging. ONDERLINGE LIEFDE BRENGT OPWEKKING! 
Hoeveel kracht heeft ons zout nog? Zijn wij nog een zout voor deze wereld of zijn wij zo 
verzuurd dat we door veroordeling en kritiek op alles wat de mensen van deze wereld doen 
voor hen als zure citroenen zijn? Wat een verantwoordelijkheid! Doordat wij elkaar 
liefhebben en de onderlinge vrede bewaren verliest de kerk van Jezus zijn kracht niet, 
worden er mensen behouden en gered, komt er opwekking. 
Jezus zei in Johannes 13:34-35 (Het Boek): “Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb 
elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde 
zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”   
Dat is het Nieuwe Verbond, elkaar accepteren, elkaar waarderen, elkaar liefhebben. Liefde is 
de vervulling van de wet.  
Zout is een teken van een verbond. Het was in Jezus tijd gewoon om bij het maken van een 
afspraak zout te geven als teken van de eeuwige levensduur van het contract en de kracht 
van de afspraak. 
In 2 Kronieken 13: 5 staat: “ U zou toch moeten weten dat de HEER, de God van Israël, het 
koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven, in een 
met zout bekrachtigd verbond.”  Een zoutverbond is een onverbrekelijk verbond. 
Lev. 2:13 : “ Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het 
verbond met jullie God, mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers 
moet zout worden toegevoegd.”  
Wij leven in het Nieuwe Verbond. Dat is een verbond van genade, van vergeving en van 
verzoening. In Lucas 22:20 zegt Jezus dit: “ Deze beker wijn is het teken van Gods Nieuwe 
Verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door Mijn bloed dat zal vloeien als 
een offer voor jullie.” 
Als wij vergeven zijn mogen we ook anderen vergeven en ook anderen die schuld bij ons 
hebben genadig zijn. Als wij vergeving en genade niet accepteren maar veroordeling en 
schuld prediken dan verliest het zout zijn kracht. Dan heeft de wereld geen respect meer en 
verliest de kerk haar aantrekkingskracht.  We zien dat zout zuivert, genezing en 
barmhartigheid brengt. 
In 2 Kon.20 is sprake van een bron met slecht water dat miskramen veroorzaakt. Het is geen 
goede bron, het brengt de dood voort.  
2 Kon. 2:20-21: “ Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.’ Ze brachten hem 
een schaal, en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de 
HEER: Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer 
veroorzaken.”  
Sommige mensen drinken uit een verkeerde bron en ondervinden daar de gevolgen van. 
Maar God geeft ons de macht om verkeerde bronnen met zout te zuiveren en zo genezing en 
leven te brengen. 
Zout is hier de liefde van God, de genade, de vergeving door het bloed van Jezus. Dat brengt 
herstel, genezing en leven! Genade en liefde brengen leven en als je genade aanvaardt en 
gaat leven vanuit vergeving en genade zal er genezing door je lichaam stromen. 
In Ezechiël 16:4 staat: “ Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng 
door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken 
te wikkelen.”  
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Met zout inwrijven heeft hier een hygiënische en een huidverzorgende functie. Het hoorde 
bij de liefelijke verzorging van het kind na de geboorte. Zout zorgt voor barmhartigheid en 
het verzorgt de mensen die pijn lijden, de weg kwijt zijn en hulpeloos zijn. 
Opmerkelijk is dat Jezus het verliezen van zout verbindt met de vrede onder elkaar bewaren. 
In  Coll.3:15 staat in de BGT dit: “Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe 
bent u geroepen als de leden van één lichaam.”  
Alles wat die vrede bedreigt moeten we uit de weg gaan.  
Als we ruzie maken en er is verdeeldheid onder christenen, dan verliezen we de zoutende 
werking die we voor de wereld hebben. Dan wordt de kerk, de gemeente van Jezus 
waardeloos geacht en dan heeft de wereld geen respect voor de kerk, ze vertrappen het. Er 
gaat totaal geen zuiverende werking meer van de gemeente uit, de gemeente verliest haar 
smaak en aantrekkingskracht.  
Wanneer we weer in liefde met elkaar omgaan, wanneer we het alleen van Jezus 
verwachten, wanneer we de vrede bewaren dan krijgt het zout weer zijn kracht. Zout is de 
liefde dat in geen enkel offer mag ontbreken. Liefde is de smaakmaker, is bederfwerend, is 
helend en genezend. Jezus heeft alles volbracht, Hij is gekomen om liefde te brengen, 
genezing en bevrijding.  
Neem de woorden van Jezus “Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder 
elkaar de vrede” serieus en ga er vandaag nog mee aan de slag, Dan zul je opwekking zien! 
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HOOFDSTUK 5: WARE AANBIDDING BRENGT WARE OPWEKKING.  

 

In hoofdstuk 1 heb ik al gezegd dat de revivalist de ware aanbidding terugbrengt in de kerk. 
Veel van wat ik daar schreef wordt hier herhaald en verder uitgewerkt. Dat doe ik omdat het 
een belangrijk aspect is.  
Aan het begin van Matt.21 lezen we dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. Hij komt als koning, 
iedereen kan het zien: Hij zit op een ezel en wordt toegejuicht door een menigte mensen: 
Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Zach.9:9: “Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende 
op een ezel, op een ezels hengst, een ezelinnejong.” De hele stad is in rep en roer. Dit kunnen 
we lezen in Math. 21:12-16: “En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de 
tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de 
stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal 
een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er 
kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters 
en Schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: 
Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U 
wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van 
jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? “ 
In Engels Easy to read vertaling.: “From the lips of children and babies at the breast you have 
made your praise complete.” 
Daar is hun koning, nu worden de Romeinen eindelijk weggejaagd, de bezetter verdreven. Dit 
was een opwekking maar het was de verkeerde opwekking. Het was een opwekking waarbij 
wat de mensen wilden centraal stond. Het was een opwekking door mensen georganiseerd. 
En die opwekking houdt geen stand. Het was een opwekking met een verkeerd motief: 
bevrijding van de onderdrukking van de Romeinen. Het was een aards motief: verlangen naar 
de vrijheid met een nationalistische ondertoon; weer een sterk en trots Israël.  
Toch was het een vervulling van het Woord door Zacharia en daarom liet Jezus toe dat ze 
Hem op die ezel zetten. Een opwekking met een aards motief lijkt op een echte opwekking 
maar de vrucht is niet van een echte opwekking. In een echte opwekking is altijd de vrucht te 
zien: mensen bekeren zich massaal, velen worden gedoopt door onderdompeling en in de 
Heilige Geest, mensen worden genezen en bevrijd. Dit gebeurt zo massaal dat iedereen 
erkent dat het een opwekking is.  
De Schriftgeleerden zien het tandenknarsend aan; daar gaat hun macht en invloed. Ze 
verliezen de controle en hun greep op het volk. Religie komt altijd in opstand bij ook maar 
iets dat op een opwekking lijkt. Het domme volk dat de wet niet kent loopt een nieuwe leider 
achterna. Een leider die hun orde in de war schopt, een leider die spreekt over liefde, die 
mensen geneest, die omgaat met hoeren en belastinginners, met bedriegers en 
landverraders. Een leider die van kinderen houdt, die zomaar kinderen door Zijn baard laat 
kroelen, die ze op de arm neemt en ze zegent, die alle waardigheid verliest, die zich laat 
zalven en kussen door publieke vrouwen. Zijn komst is een absoluut top-feest voor de 
kinderen van Jeruzalem en voor alle andere kinderen die meegekomen waren naar het 
Paasfeest. Ze hebben meegelopen, meegedaan, meegezongen, mee gesprongen, met 
palmtakken gezwaaid en ze zijn nog lang niet klaar. Ze gaan mee naar de tempel en daar 
wordt het helemaal feest. Jezus jaagt handelaren en geldwisselaars uit de tempel. In Joh.2 
staat zelfs dat hij van een touw een zweep maakte en hen daarmee de tempel uitjoeg. 
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Daarna komen er blinden en verlamden naar Hem toe, sommigen in lompen gekleed met 
vieze etterende en stinkende wonden, arme bedelaars. Maar Hij geneest ze. Ze gaan 
huppelend, schreeuwend en zingend naar huis. Hosanna voor de Zoon van David, prijs de 
Heer, ik ben genezen. Dit is de echte opwekking die van God uitgaat. 
In de echte opwekking staat Jezus centraal.  Genezing en bevrijding, er is opwekking in de 
tempel. En waar opwekking komt daar komt ook tegenstand: opwekking maakt religieuze 
mensen boos. Ga nooit aan de kant voor boosheid.  De Schriftgeleerden zijn woest. Hij 
schopt hun hele systeem omver, Hij joeg niet alleen de handelaars en geldwisselaars weg, Hij 
gooit hun hele systeem ondersteboven, Hij tast hun macht en invloed aan, Hij verstoort hun 
orde en Hij brengt de nieuwe orde van de Geest. Opwekking brengt de nieuwe orde van de 
Geest in de kerk: de lofprijs en aanbidding komt ten volle terug, genezing en bevrijding, 
kinderen die Hem loven en prijzen, vlaggen en dansen. De hele tempeldienst wordt een 
chaos in de ogen van religieuze mensen.  Al het plechtige en statige laat Hij door 
schreeuwende kinderen en stinkende zieken verstoren. De Schriftgeleerden verliezen alle 
controle, ze verliezen hun respect en waardigheid.  
Jezus brengt weer leven in de kerk; gebed is niet alleen stil zijn, gebed is ook loven en prijzen, 
juichen, springen, zingen en kinderstemmetjes die Hem prijzen. Aanbidding is niet 
vastgeplakt op je stoel zitten. Aanbidding is het aangename gebed voor God. Jezus liet de 
Schriftgeleerden met de mond vol tanden staan. Religie wil dat jij je mond houdt, er moet 
stilte zijn in de kerk, Religie wil niet dat jij jezelf bent maar dat jij je aanpast aan het religieuze 
systeem.  De stemmen van kinderen en zuigelingen doen vijanden verstommen staat er in 
Psalm 8:3 (NBG): “Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw 
tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.” 
Lofprijs in nederigheid, lofprijzing als een kind verjaagt de vijand! Lofprijs moet weer 
terugkomen in de kerk, in de gemeente. Lofprijs waarin je al je waardigheid verliest, waarin 
je weer wordt als een kind. Het moet weer feest worden in de kerk. 
Dan zullen de vijanden zwijgen en vluchten, dan worden de zieken weer in de kerk genezen, 
dan worden mensen spontaan bevrijd, dan komen de daklozen, de bedelaars, de prostituees 
weer in de kerk en dat is de echte opwekking.  Dan is de kerk niet meer een vriendenclubje 
van gelijkgestemden maar een plek waar iedereen zich thuis voelt. Dat is een plek waar 
koning Jezus zich thuis voelt en waar jij weer kind mag zijn. Het verdrietige is dat het volk 
Hem niet begreep en een aardse koning van Hem wilde maken. De Schriftgeleerden 
begrepen Hem ook niet omdat Hij niet paste in hun systeem, het religieuze systeem van 
regels, wetten en voorschriften, een systeem waar het recht van de sterkste geldt, een 
zorgvuldig opgebouwd systeem van ik ben o.k. jij bent niet o.k. als je niet voldoet aan de 
regels van ons systeem. Religie is een systeem en geen lichaam. Het is vandaag niet anders. 
Alles wat niet past in het religieuze systeem wordt veroordeeld en als dwaalleer bestempeld. 
Jezus is woest als Hij ziet hoe de Schriftgeleerden met de tempel omgaan hoe ze van een 
bedehuis een rovershol maken. Zijn boosheid komt voort uit een diep verdriet, een diep 
verdriet over de misleiding, een diep verdriet over de miskenning, een diep verdriet over het 
niet goed kennen van het hart van de Vader, een boosheid tegen een religieus systeem dat 
we vandaag nog mogen voelen.  Religie wil altijd opwekking stoppen. Maar tot hoever laat jij 
ze komen? Jezus joeg ze de kerk uit! Religie is overal tegen, religie praat meer over orde en 
structuur dan over vrijheid, religie verzet zich tegen de manifestaties van de Geest, religie 
snoert je de mond , religie dwingt, religie controleert, religie manipuleert.  
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Ik houd van de Contemporary English Version vertaling: ‘He told them, "The Scriptures say, 
'My house should be called a place of worship.' But you have turned it into a place where 
robbers hide.’ Matthew 21:13. Een plek van aanbidding, van Worship waar kinderen Hem 
lofprijzen en aanbidden, waar iedereen welkom is. Worship is hier toch de beste vertaling.  
Maleachi 3:20:” Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en 
onder Zijn vleugels zal genezing zijn en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de 
stal. ” (HSV 4:2) De Easy to understand bible vertaalt dat weer als volgt: “But to you who give 
worship to my name …”  Waarom is worship hier de beste vertaling? Nou Jezus zegt het Zelf 
in de verzoeking in de woestijn.  Jezus antwoordde de duivel op de verleiding hem te 
aanbidden met : “ Ga weg, satan, want er staat geschreven: ‘De Heere, uw God, zult u 
aanbidden en Hem alleen dienen.” (Matt.4:10) In het Engels staat daar weer: ‘worship’. Jezus 
citeert hier Deuteronomium 6:13 waar staat: “U moet de HEERE, uw God vrezen, Hem dienen 
en bij Zijn Naam zweren.” Jezus vervangt het woord ‘vrezen’ door ‘aanbidden’ (worship).   
Hoe zit het met ons? Dit is de tempel niet, wij zijn allemaal tempels van de Heilige Geest. 
Mag Jezus jouw tempel reinigen van alles wat Hem beperkt, mag Hij alles eruit gooien wat 
aanbidding remt? Mag Hij alle religie uit jouw tempel rammen? Ja Heer, schop het er maar 
uit! Schop uit mijn tempel wat er niet in hoort. Laat Jezus jouw tempel reinigen van elke 
religie! Als we samen komen is dit nog wel Zijn Huis waar Hij wil wonen op het moment dat 
wij er voor Hem zijn.  Wij leven nu in het Nieuwe Verbond dus vandaag gaat Jezus geen tafels 
en stoelen meer omgooien maar vraagt Hij ons om meer ruimte te maken voor de Heilige 
Geest. Mag de Geest, die Zijn Geest is, hier vrij Zijn gang gaan?  Mogen de kinderen hier 
rondspringen, jubelend, vrolijk, vlaggend en lof prijzend? De Engelse vertaling zegt dat 
kinderen onze lofprijs compleet maken, volmaakt maken. Kinderen mogen daarin niet 
ontbreken.  
Mag het een beetje een chaos worden in onze kerken? Mag het een beetje ruiken naar 
zwervers in de kerk? Mag het een beetje vol worden van asielzoekers in de kerk? Het gevaar 
bestaat dat we de diensten weer gaan organiseren en structureren naar ons schema. Pas op 
voor mensen die roepen om structuur en orde. Zij roepen: God is een God van orde maar ze 
citeren het Woord niet correct. Er staat niet in de Bijbel dat God een God van orde is. 
Dat halen ze uit 1 Korintiërs 14:33: ‘want God is geen God van wanorde, maar van VREDE.’  
In vers 40 staat er dan nog: “Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde 
gebeuren.”  Paulus spreekt hier tegen de gemeente in Korinthe. Daar was het een chaos 
omdat iedereen wilde laten horen hoe vroom hij was door keihard in tongen te spreken en te 
profeteren, dwars door elkaar. De vrouwen begonnen hardop in de dienst te roepen naar 
hun mannen. Het was een verkeerde chaos. Daar probeert Paulus orde in te scheppen. Het 
probleem was niet dat er geen orde was maar het probleem was dat er geen vrede was. 
Er was onderlinge concurrentiestrijd en er was rebellie, de vrede ontbrak. 
Maar er is ook een goede chaos en een goede wanorde. Dat hebben we net gelezen 
allemaal. Als het in ons gezin van tien kinderen een beetje lawaaiig werd dan riep mijn vader: 
‘Stil eens allemaal. Het lijkt hier wel een jodenkerk.’  Dus in de synagoge in Groningen vonden 
de mensen het maar een zootje omdat iedereen daar hardop God aanbad. Maar ik verlang 
weer naar die ‘jodenkerk’ waar iedereen iets heeft, waar mensen niet meer weg willen, waar 
de zalving zo sterk is dat de diensten tot laat in de middag duren. Waar we niet meer aan tijd 
gebonden zijn. Waar de klok niet langer koning is. Zelf heb ik meegemaakt hoe God’s zal;ving 
er was tijdens de preek en hoe die zalving mensen aanraakte in het gebed en de oproep 
direct na de preek.  
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Wat je tegenwoordig veel ziet is dat de dienst wordt afgesloten en dat er dan in een hoekje 
nog met mensen gebeden wordt terwijl de anderen al aan de koffie met koek bezig zijn druk 
pratend over van alles en nog wat.  
Ik heb gezien dat de zalving dan wegebt en dat de gebeden met de mensen in dat (donkere) 
hoekje veel minder krachtig zijn dan in de zalving direct na de preek.  
Ook heb ik gezien dat veel minder mensen reageren op een oproep als dit na afsluiting van 
de dienst plaatsvindt. Waarom gaan veel kerken en gemeenten hier dan toch mee door?  
Dat is om de simpele reden dat niet alle mensen willen blijven zitten na de preek, dat ze weg 
willen of omdat ze zin in koffie hebben.  
Daarmee mist een groot deel van de gemeente wat God wil doen in de zalving direct na de 
preek. Ze ervaren dan de zalving niet en zien ook niet de gevolgen daarvan; mensen vallen 
op de grond, mensen gaan lachen of huilen, mensen worden bevrijd. Dat zien ze niet want ze 
zijn aan de koffie en druk in gesprek.  
Als er mensen zijn die weg willen; laat ze gaan. Als er mensen zijn die koffie willen drinken, 
laat ze dat dan in een andere ruimte doen.  
We verlangen weer naar diensten waar de Geest van God kan doen wat Hij het liefst doet: 
mensen bevrijden, genezen en dopen met Geest en vuur. Dat we daar alle tijd voor nemen 
en de Geest daar alle ruimte voor geven.  
Hoe krijgen we dat?  ‘Ja broeder dat moet God doen’. Natuurlijk moet God dat doen maar 
het komt ook door honger en dorst van ons. Het komt door je open te stellen, je oude leven 
af te leggen en te verlangen naar de Heilige Geest. Wij kennen Jezus, onze koning en we 
hebben Hem lief. We kennen de Heilige Geest en we verlangen naar Hem.  
Hij wil ook graag Koning zijn in onze diensten dus laten wij Hem welkom heten en Hem de 
eer en de ruimte geven die Hem toekomt. Het Woord zegt in Efez.5:18 en 19:’ En word niet 
dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder 
elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in 
uw hart,’  
Word vervuld is een OPDRACHT! Math.5:6 in de King James vertaling: ‘Blessed are they which 
do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.’  Zij zullen gevuld worden! 
Waarmee gevuld, waarmee zullen ze vol worden? Efeze 5:18: met de Heilige Geest! 
Er komt een nieuwe opwekking aan! Dat wordt de opwekking van de Heilige Geest en een 
opwekking waarin aanbidding en lofprijs centraal staat.  
We kunnen bidden en vasten voor opwekking en dat is goed, maar ik denk dat we de 
opwekking kunnen versnellen door ons verlangen, onze honger en dorst, door onze lofprijs 
en aanbidding alle ruimte en alle tijd te geven.  
Bid er voor, verlang er naar, dan zul je die opwekking spoedig zien! 
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HOOFDTUK 6: : OPWEKKING KOMT ALS WIJ HET KONINKRIJK VAN GOD VERKONDIGEN. 
 
In Mattheüs 10 roept Jezus Zijn discipelen bij zich en geeft hij hen instructies en een 
opdracht.: “En als u op weg gaat, predik dan: ‘Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’. 
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets 
ontvangen, geef het voor niets.” (Mattheüs 10:7-8) 
Maar Hij geeft hen niet alleen instructies , Hij geeft hen ook de bekwaamheid en de zalving.  
Dat is een belangrijk aspect. Zonder die macht, autoriteit, zalving en bekwaamheid lukt het je 
niet. Je moet beseffen dat je bekwaamheid, autoriteit en macht van Hem komt en door Hem 
komt. Er staat in vers 1: “en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en 
om IEDERE ziekte en ELKE kwaal te genezen. “ 
Aan wie geeft Jezus die macht en autoriteit? Aan Zijn discipelen. Dus als jij een discipel van 
Jezus bent heb jij die macht en autoriteit ook. Van Hem gekregen. Jezus zegt: u HEBT het 
voor niets ontvangen. We hebben het al ontvangen. Dat is iets wat je moet geloven omdat 
Jezus dat zegt. Je hebt het ontvangen dus kun je het ook weggeven. Wij zijn gemaakt om het 
weg te geven. De kerk is er om wat ze ontvangen heeft weg te geven. Wat heeft de kerk met 
de opdracht van Matt.10 gedaan?  
In Lucas 10:19 staat: “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden 
en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”  
Wat hebben wij ontvangen? Macht en zalving om demonen uit te drijven, om mensen vrij te 
zetten.  Hij heeft ons die macht en autoriteit gegeven. Waarom zien we er dan nog zo weinig 
van in de kerk? We zullen erop uit moeten, de wereld in en mensen vrij zetten. Moeten 
GEVEN.  Handelingen 3:6-8  (HSV) “ Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik 
heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij 
greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels 
vast.”   Wat hij had dat gaf hij weg! Wat had hij dan? Genezing en bevrijding! 
De vraag is: in welk koninkrijk leef jij? Jezus zei: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh. 
18:36). Wij leven in het koninkrijk van God!  “ Maar indien Ik door de vinger Gods de boze 
geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.”  (Lucas 11:20 NBG51) 
In het koninkrijk van God is het uitdrijven van demonen heel normaal. En het genezen van 
zieken en opwekken van doden ook. Daarom moeten we buiten de muren van de kerk 
opereren om dat te geven aan de wereld. Het huis van de Vader moet vol worden. We 
moeten erop uit gaan en preken. En Jezus zegt WAT we moeten preken: we moeten preken 
dat het koninkrijk van God over ons gekomen is! In Matth.10 was het nog nabijgekomen 
maar nu Jezus is gestorven en opgestaan en nu zit aan de rechterhand van de Vader: nu is 
het koninkrijk gekomen! Nu is het nog urgenter om dat te prediken omdat we nu in de 
laatste dagen leven. We hebben genezing en bevrijding gekregen en dat mogen we 
weggeven. Want Jezus zei dat ze het koninkrijk van God moesten preken maar zei er tegelijk 
bij dat ze de zieken moesten genezen, demonen moesten uitdrijven en doden moesten 
opwekken.  
Jezus zei Zelf dat het koninkrijk van God IN ons is. Binnen in ons. Wouw! Dat is wel heel 
dichtbij! Het is alleen maar in je als je Hem als Verlosser en Redder hebt aanvaard en Hem 
erkent als je Heer en Heiland en als de Koning van deze aarde. 
Lucas 17:20-21: “En op de vraag van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk van God komen 
zou, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet zo, dat het te berekenen is; 
ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk van God is binnen in 
u.”   
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Maar als je er niet naar leeft, of je gelooft niet dat het voor vandaag is, dan zul je het ook niet 
ervaren. Wie aards leeft zal aardse zaken ervaren, wie leeft volgens de principes van het 
koninkrijk  zal koninklijke dingen ervaren. Het Woord zegt dat we de aardse zaken in ons 
moeten doden door de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer Heilige Geest in jou hoe meer 
kracht, hoe meer dood voor de wereld. 
“Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 
ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die 
Hem ongehoorzaam zijn.” Coll.:3:5-6.   
Deze brief aan de Colossenzen begint met te zeggen dat we ons moeten richten op de 
hemelse dingen, niet op de aardse zaken. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Richt je 
op de Heilige Geest, ga zoveel als mogelijk is om met mensen die gevuld zijn met de Heilige 
Geest, zoek een gemeente die vol is van de Heilige Geest. Jezus was vol van de Heilige Geest, 
Stefanus was vol van de Heilige Geest. Pas op voor religie. Ren weg van religie. Religie is de 
vijand van de Heilige Geest. Stefanus zei in Hand.7:51-52: “Toen Stefanus dat allemaal 
gezegd had, zei hij tegen de Joodse leiders: ‘Jullie zijn eigenwijs en ongelovig! Jullie willen niet 
luisteren naar God. En jullie verzetten je tegen de heilige Geest. Jullie zijn net zo 
ongehoorzaam als jullie voorouders! Jullie voorouders hebben alle profeten slecht 
behandeld.”  Stefanus had het tegen de Joodse leiders, tegen de theologen van die tijd. Tegen 
de religieuze leiders. Religie verzet zich altijd tegen de Heilige Geest en tegen de uitingen en 
manifestaties van de Heilige Geest.  Ze vervolgen de profeten, ze noemen het dwaalleraars of 
valse profeten en ze doen zelf niet wat ze een ander verwijten.. Ze leggen jukken op en de 
bijbel zegt dat als je onder een juk leeft je bevrijding nodig hebt. Religie brengt de mensen 
onder een juk, onder slavernij. Slavernij van de wet, slavernij van zelfbedachte regels, elke 
spontaniteit wordt onderdrukt, alle vrijheid ingeperkt.  
De zalving verbreekt elk juk. Als je onder een juk leeft of onder een gebondenheid dan kun je 
niet tegen de zalving van de Heilige Geest. Dan word je misselijk of wil je weg rennen.  
Bevrijding zal weer terugkomen in het huis van God, mensen zullen weer vrij komen van 
allerlei gebondenheden, vrij in Christus. Vrij van de wet, vrij van slavernij, vrij van 
verslavingen, depressie en allerlei andere gebondenheden. Psalm 107:13-16: “Ze waren 
bang, ze riepen naar de Heer. En hij bevrijdde hen uit het gevaar. Hij bevrijdde hen uit de 
donkere gevangenis, hij maakte hun kettingen los. Laat iedereen de Heer danken, want hij is 
trouw. Hij doet wonderen voor mensen. Bronzen deuren sloeg hij kapot, ijzeren kettingen 
brak hij in stukken.”  Dat is wat de Geest gaat doen in deze laatste dagen. Want vrije, gezalfde 
mensen kunnen ook anderen weer vrij zetten. Gezalfde mensen gaan gezalfde dingen doen! 
Jezus zei: “De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij 
gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, 
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.” Lucas 4: 18-19.  
De Geest van God is ook op jou, je bent gezalfd, en als je gezalfd bent dan ben je ook 
geroepen en gezonden. Gezonden, uitgezonden in deze wereld die in nood is. Gezonden om 
de verlorenen te redden, gezonden om de gebondenen te bevrijden, gezonden om het juk te 
verbreken.  De zalving verbreekt elk juk: Jesaja 10:27 ( HSV ): “ Op die dag zal het gebeuren 
dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde 
gericht worden omwille van de Gezalfde.”    
Die Gezalfde is Jezus, maar als jij op Jezus gaat lijken ben jij ook die gezalfde voor deze 
wereld.  
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Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij 
boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en 
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de 
handen leggen en zij zullen genezen worden.”  
Preek dat het koninkrijk van God is gekomen. Stap daarna uit en ga doen wat Jezus ons 
opgedragen heeft: “ Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U 
hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.” 
Als deze tekenen ons gaan volgen dan hebben we opwekking. Dan is het koninkrijk van God 
over Nederland gekomen! 
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HOOFDSTUK 7: OPWEKKING KOMT ALS WIJ DE PROFETISCHE MANTEL OPPAKKEN. . 
 
In 1 Koningen 19:19-21 kwam Elia van de berg Horeb waar God hem de opdracht had 
gegeven Elisa te zalven tot profeet in zijn plaats. Elia gaat direct gehoor geven aan die 
opdracht van God.  
Het is belangrijk om te weten dat God mensen kiest om te zalven. In de wereld kiezen 
mensen de beste kandidaat met meerderheid van stemmen maar in het koninkrijk van God 
kiest God mensen uit. Zo zou het in de kerk moeten zijn. De Heilige Geest zal ze aanwijzen. 
Als Elia bij Elisa komt is hij net aan het werk op het land, hij is aan ploegen met twaalf span 
runderen. Elisa is midden in zijn werk. En dan werpt Elia hem zijn mantel toe. Zou Elisa die 
mantel gevangen hebben of zal die mantel op de grond gevallen zijn? Ik denk het laatste. 
Elisa moest echt achter de ploeg vandaan komen en de mantel oprapen. Hij moest de mantel 
accepteren en aannemen. Het was de mantel van de roeping. In dit geval de roeping van 
profeet. Een roeping wordt je toegeworpen, wordt op je gelegd en komt van God Zelf. Het 
heeft maar weinig met je talenten en intellectuele kwaliteiten te maken, Elisa was een boer, 
David was een schaapherder, Petrus was een visser. EEN ROEPING MOET JE OPPAKKEN, 
AANPAKKEN, DIRECT! Niet aarzelen, niet talmen, niet eerst heel lang over nadenken. 
Math.11:12: “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der 
hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”  (Hier moet je wel de beste 
vertaling pakken en dat is hier toch echt de NBG)  
Jezus riep Zijn discipelen toen ze druk aan het werk waren. Ze waren met hun netten bezig.  
Midden in hun werk zei Jezus: ‘Volg Mij’, en ze volgden Hem direct. Ze laten alles achter. In de 
komende opwekking hebben we weer profeten nodig. Maar deze profeten moeten aan een 
aantal voorwaarden voldoen zoals we zien in dit verhaal.  
 
1.Een profeet is vurig.  
Hij aarzelt niet maar gaat er voor. Hij staat in vuur en vlam voor Zijn Heer! Elisa zegt dat hij 
eerst afscheid wil nemen van zijn vader en moeder. En dan zegt Elia: ‘Ga, keer terug, wat heb 
ik je aangedaan?’  Elisa begrijpt dit onmiddellijk, verbrandt alle schepen achter zich, slacht de 
12 runderen en braadt ze op het hout van de ploeg.  Hij geeft het werkvolk daarvan te eten 
en volgt Elia.  
2,Een profeet is een dienaar. 
Als je een roeping hebt dan vraagt dat alles van je! Dat jij je oude leven achter je laat, dat je 
helemaal voor je roeping gaat. Dan staat er zo mooi in 1 Kon 19:21: “Daarna stond hij op, 
Volgde Elia en DIENDE hem.”   In 2 Kon.3:11 staat dat de koning van Israël vraagt of er niet 
nog een profeet in Israël is. En dan zegt één van de dienaren: “Hier is Elisa DIE WATER OP DE 
HANDEN VAN ELIA GOOT. “ Dus niet: ‘Ja hoor. Hier is Elisa die grote wonderen en tekenen 
gedaan heeft, die duizenden mensen bekeerd heeft, die doden heeft opgewekt…’ Nee, die 
water op de handen van Elia goot. Die het knechtje van Elia was!  
3.Een profeet is nederig!   
Een profeet is een dienaar! Een profeet is iemand die je voeten wast! Daarna stond hij op, 
volgde Elia en diende hem. Jezus zei tegen de discipelen: ‘Volg Mij’. Dus dat is de volgorde: 
OPSTAAN, VOLGEN, DIENEN! 
De eerste mantel is de mantel van de ROEPING! 
Pak je die ook op? Wil je Jezus volgen? Onze roeping is om Jezus te volgen. Wil jij je oude 
leven achter je laten? Wil je alles opgeven voor Hem? Wil je volgen en dienen?  
Bekleed je met Christus staat er in het Woord.  
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Jesaja 61:10: “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij 
bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, 
gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, 
die zich met haar versierselen tooit.” 
Galaten 3:27: “De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt Christus aangetrokken als 
een kledingstuk.”  Wij hebben veel meer dan de mantel van Elia! Wij hebben de 
gerechtigheid van God in Christus. Wij hebben Zijn autoriteit, Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn 
nederigheid. In 2 Koningen 2: 1-14 kunnen we lezen dat Elia in de hemel wordt opgenomen.  
De tweede mantel viel Elisa vanuit de hemel toe.  De mantel was van Elia afgevallen en lag 
daar op de grond. Elisa pakte die mantel ook op. Elia werd opgenomen en Elisa was 
verdrietig. Hij scheurde zijn kleren in twee stukken. We moeten onze oude kleren scheuren 
en afleggen voordat we de tweede mantel kunnen ontvangen. Al onze eigen verlangens, 
ideeën, redeneringen, bolwerkjes, tradities, regeltjes en wetten, trots en eigen gerichtheid 
moet scheuren.  De tweede mantel valt vanuit de hemel neer voor je voeten. DE TWEEDE 
MANTEL IS DE MANTEL VAN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST, DE APOSTOLISCHE MANTEL. 
 Elia ging naar de hemel zoals Jezus werd opgenomen en Jezus zei: “ik zal jullie niet als wezen 
achterlaten maar jullie een andere Trooster geven.’ 
4.Een profeet is vol van de Heilige Geest!  
Elisa raapte de mantel op! Daarvoor had hij al stoutmoedig om een dubbel deel van de 
zalving van Elia gevraagd. Elisa vroeg groot! Wij mogen groot denken en grote dingen aan 
God vragen en verwachten. Elisa vroeg een dubbel deel! Jezus zei in Joh.14:12: “Dezelfde 
dingen die Ik doe zullen jullie ook doen, maar nog groter.”  Doen wij al dezelfde dingen die 
Jezus deed? Laat staan groter! De tweede mantel is de mantel van tekenen en wonderen.  
Elisa deed hetzelfde als wat hij Elia had zien doen: hij sloeg met de mantel op het water en 
het water spleet en hij liep op het droge er tussen naar de overkant.  
5.Een profeet is vrijmoedig en apostolisch. 
Na de eerste mantel heb je ook de tweede nodig. Velen vinden de eerste mantel genoeg. Ze 
wentelen zich vol trots in hun roeping. Ze verkondigen overal dat ze een roeping hebben. Ze 
zijn tevreden en missen de tweede mantel. Maar de dubbele zalving is voor ons. Jezus zegt: 
‘Pak die mantel op en sla op het water! Gebruik die mantel! Doe wat Ik gedaan heb! Vertel 
het Evangelie maar laat ook Mijn kracht zien. “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 
woorden, maar in kracht.” 1 Cor.4:20.  Ga de wereld in en laat Gods koninkrijk met geweld 
baan breken. Waarom breekt het koninkrijk van God zich nog geen baan hier? Waar is de 
kracht? OMDAT WE DE TWEEDE MANTEL NIET GEBRUIKEN! We laten de kracht niet zien, we 
laten het bij woorden en pamfletjes. We preken en preken maar zien de kracht niet. We laten 
het bij woorden. We volgen een theorie maar brengen het niet in de praktijk.  
Elisa volgde Elia en keek goed toe naar wat hij deed. Hij had de beste Bijbelschool die je maar 
bedenken kunt. Hij bleef zijn meester Elia volgen tot het einde toe. Elia probeerde hem van 
zich af te schudden maar Elisa gaf niet op. Hij bleef zijn meester tot zijn hemelvaart volgen.  
De tweede mantel is de mantel van apostel, sommige profeten, voorgangers of andere 
leiders in de kerk moeten doorgroeien tot apostel. Een apostel brengt het goede nieuws naar 
buiten en traint de kerk om buiten de muren van de kerk actief te zijn. 
Een apostel zet bedieningen vrij, geeft profeten de ruimte en sticht ook nieuwe kerken waar 
het apostolische en profetische centraal staat. Waar evangelisten de gemeente stimuleren en 
activeren om naar buiten te gaan.  
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6.Een profeet is trouw en volhardend! 
De  discipelen volgden Jezus en zagen Hem al die wonderen en tekenen doen. Wij moeten 
Jezus volgen en goed lezen wat Hij deed! En Zijn voorbeeld volgen! 
Als wij de tweede mantel niet gebruiken, hoe kan de wereld dan voor Jezus gewonnen 
worden? De tweede mantel is de vervulling met de Heilige Geest. Die mantel heeft de kerk 
op de grond laten liggen. En niet alleen de kerk maar ook evangelische gemeenten.  
Stel je voor dat Elisa naar die mantel had gekeken en had gezegd: ‘Ik ga er eerst nog maar 
een nachtje over slapen, ik ga erover bidden en vraag anderen met mij te bidden en te 
vasten en erover te discussiëren of die mantel wel voor mij is. Er staat een publiek van 50 
Theologische studenten toe te kijken. ZE STAAN OP EEN VERRE AFSTAND TOE TE KIJKEN. 
Kijk die groep heb je ook. Dat zijn de mensen die op een grote afstand blijven staan. Zoals het 
volk Israël toen Mozes met God sprak in Ex.20:21.  
WIE OP EEN AFSTAND BLIJFT STAAN ONTVANGT NIETS! Die heeft geen deel aan de kracht. 
Vandaag blijven velen op een afstandje staan en ze missen de glorie. Er zijn ook altijd van die 
mensen die bewijzen willen zien. Die eerst willen zien en dan geloven! Die 50 man gaan drie 
dagen lang naar Elia zoeken. Die mensen heb je ook, die gaan op zoek naar bewijs. Maar ze 
vinden niets terwijl Elisa nadrukkelijk had gezegd: Ga niet zoeken want je zult hem niet 
vinden. God heeft hem weggenomen. Ze geloven niet in het boven natuurlijke. Ze studeren 
theologie, ze kennen de Bijbel uit het hoofd, maar missen de kracht.  
Paulus waarschuwt daar ernstig voor! 2 Tim.3:5: “…. die met een schijn van godsvrucht de 
kracht daarvan verloochend hebben.” 
Er zijn zelfs kerkmensen die als je een dode opwekt zeggen dat die persoon niet echt dood 
geweest is. Of als je een zieke geneest dit waarschijnlijk suggestie was.  
De Schriftgeleerden zagen de grootste wonderen: doden werden opgewekt, blinden werden 
ziende, doven gingen horen, lammen gingen lopen, maar hun hart bleef koud. Het is vandaag 
niet anders.  Er zijn kerkmensen die de doop in de Heilige Geest afwijzen. Die de tweede 
mantel niet willen. Die niet geloven in profetie en spreken in tongen. Ze laten de tweede 
mantel op de grond liggen, vertrappen het met de voeten.  Ze hebben misschien acht jaar 
theologie gestudeerd maar de kracht  kennen ze niet. Ze zijn op een Bijbelschool geweest, ze 
hebben een boek vol certificaten, ze gaan al jaren twee keer naar de kerk, ze volgen 
Bijbelstudies en bezoeken trouw de bidstonden maar hebben nog nooit de kracht ervaren.  
Maar Jezus zegt dat we een profetische gemeente zijn. De wereld wacht erop.  
Als wij die tweede mantel opnemen ontvangen we de dubbele portie. De wereld ziet met 
reikhalzend verlangen daar naar uit. De  wereld wacht niet op nog meer kennis, nog meer 
preken, nog meer Bijbelstudies, nog meer woorden, nog meer intellectueel inzicht.  
DE WERELD WACHT OP DE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD DIE ZIJN KRACHT LATEN ZIEN! 
De Heer zegt: ‘In deze laatste dagen ga Ik Mijn Geest uitgieten over iedereen die zijn eigen 
kleren scheurt en aflegt en die deze tweede mantel oppakt en om zijn of haar schouders legt. 
Die met die mantel naar het water loopt, de mantel oprolt op het water slaat en roept: 
“Waar is de HERE, de God van Elia, van Jezus, ja Hij?” 
Pak die tweede mantel die daar voor je voeten ligt op. Een dubbel deel van de Geest van Elia, 
van Jezus, zal op je zijn. Doe het vandaag nog. Je zult de kracht van God ervaren. ER ZAL 
OPWEKKING KOMEN. En de wereld zal gered worden. 
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HOOFDSTUK 8: OPWEKKING KOMT DOOR BEVRIJDING EN GENEZING.  
 
In Lucas 13 lezen we van een kromgegroeide vrouw. Deze vrouw had een geest die haar ziek 
maakte. Voor ‘geest’ staat hier een Grieks woord dat  demon of boze geest kan betekenen. In 
het Engels staat er ‘a spirit of infirmity’ en ‘ an evil spirit’,  in de Statenvertaling staat er een 
geest van ziekte of zwakte. Ze was kromgebogen en kon zich helemaal niet oprichten. Ze 
werd teneer gedrukt, die geest drukte haar naar beneden zodat ze alleen de grond kon zien. 
Tegenwoordig is men er huiverig voor om ziekte te zien als van de duivel, als demonisch. Er 
zijn zelfs christenen die denken dat God ziekte toelaat om je te testen, om je iets te leren. 
“Nee je moet niet alles als demonisch zien, ziekte komt nu eenmaal omdat we in een 
gebroken wereld leven.”  Ziekte komt niet van God en God maakt niemand ziek. Dus waar 
komt ziekte dan vandaan?  Jezus maakte altijd iemand beter en IEDEREEN die bij Hem kwam 
genas staat er in de Bijbel. Hij zei niet: “Blijf jij maar een tijdje ziek.” 
Lukas 13: 10-13: “ En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was 
een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen 
en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei 
tegen haar: "Vrouw, u bent verlost van uw ziekte".  En Hij legde de handen op haar en zij 
werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.”  
 ‘Jezus gaf onderwijs’ staat er. Je zou kunnen zeggen: Hij preekte. Maar midden in de preek 
stopt Hij. Dat was zeer ongebruikelijk. Waarschijnlijk vinden wij dat ook een beetje 
ongemakkelijk als iemand zomaar midden in zijn preek stopt en naar iemand toeloopt.   
Hier is het nog ongemakkelijker. Jezus stopt zijn preek en kijkt naar het gedeelte waar de 
vrouwen zitten. Ze heeft alles tegen. Ze is vrouw en ze is ziek en ziekte zagen ze in die tijd als 
een straf op een specifieke zonde.Bovendien was het sabbath en op de sabbath mocht er 
niet worden genezen.  In de synagoge zitten de vrouwen gescheiden van de mannen en 
volgens de orthodoxe traditie achterin (halacha: er zijn 248 geboden en 365 verboden): 613 
verboden en geboden: daar ga je wel van kromlopen. Dat is een juk die niemand dragen kan. 
Deze vrouw liep misschien letterlijk krom van al die religieuze geboden. Jezus zegt in 
Matt.11:28-30: “Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal 
jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”  
Religieuze geesten worden boos en verontwaardigd als wij doen wat Jezus van ons vraagt. 
Jezus liet zich daardoor niet tegenhouden en dat moeten wij ook niet doen.  
Wanneer we ons laten tegenhouden door religie zullen we opwekking nooit zien.  
Sommige synagogen hadden een vrouwengalerij, andere hadden een afgescheiden gedeelte 
met een raster zodat je vrouwen niet eens goed kon zien.  In het natuurlijke kon Jezus de 
kromgegroeide vrouw waarschijnlijk met het blote oog niet eens zien! Ze zat helemaal 
achterin tussen al die andere vrouwen en de mannen stonden waarschijnlijk naar Jezus te 
luisteren. Ze stonden letterlijk als een barrière tussen haar en Jezus in! Is dat in het 
geestelijke en in het natuurlijke ook niet vaak zo?  In religie vormen mannen vaak een barière 
voor de vrouwen, ze beperken haar zicht op Jezus, ze houden vrouwen tegen om in de 
bediening te komen.  
‘Toen Jezus haar zag’ moeten we geestelijk zien. Fysiek kon Jezus haar waarschijnlijk 
helemaal niet zien. Jezus zat bij het onderwijs dat Hij gaf en de mannen stonden voor Hem te 
luisteren zodat Jezus alleen maar deze mannen zag.  
Jezus zag haar in haar nood. Hij is de EL ROI:  "God van het zicht" ‘de God die mij ziet’.  
(Genesis 16:13).  
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Jezus zag Hagar in de woestijn toen ze moest wegvluchten voor Saraï, Jezus zag Nathaniël 
onder de vijgenboom zitten. Jezus zag de vrouw bij de bron in Samaria, Jezus zag Zacheüs in 
de boom, Jezus ziet elk mens in zijn of haar nood.  
De vraag is of wij die mensen ook zien als we onze kerkdiensten houden of willen we onze 
liturgie afwerken. Wij willen de preek afmaken want ‘het Woord moet centraal staan.’  
Het Woord is Jezus, dus Hij moet centraal staan in onze diensten. Het Woord brengen 
betekent niet alleen kennis overdragen maar ook het rhemawoord spreken met openbaring.  
Jezus wordt verhoogd in de aanbidding, in getuigenissen en door nog veel meer dan alleen 
een preek. Paulus zegt in 1 Korinthe 14:6-25 het volgende: “ En nu, broeders, als ik naar u toe 
zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet 
tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht?”  
Deze vier elementen zouden in elke preek moeten zitten: openbaring, kennis, profetie en 
onderricht. Wanneer we strak blijven vasthouden aan onze orde van dienst zal het 
opwekking vertragen of zelfs belemmeren.  
Terwijl Jezus preekt ziet Hij de nood in de mensen ook nog. Hij ziet het niet alleen, Hij wil 
direct iets aan hun toestand doen. Daar hoef je helemaal niet ‘herderlijk’ voor te zijn, wie als 
Jezus wil zijn ziet de nood en gaat er direct iets aan doen.  
Jezus zei tegen de vrouw: “ U BENT verlost van uw ziekte.”  Toen was ze nog krom. Jij BENT al 
verlost van je ziekte. Dat moet je geloven.  “Door Zijn striemen BEN je genezen.” Jesaja 
53:5.Niet: jij moet nu verlost worden van die ziekte, nee, je bent het al. Terwijl Jezus dit zei 
was ze nog krom.  Pas daarna legde Hij haar de handen op en werd ze onmiddellijk 
opgericht! Ze verheerlijkte God. Elke genezing is voor de verheerlijking van God.  
Jezus ging ook best ver: Hij onderbrak Zijn preek wat hoogst ongebruikelijk was en Hij riep de 
vrouw bij zich wat betekent dat ze in het mannengedeelte kwam wat streng verboden was. 
Jezus noemde haar ook nog ‘dochter van Abraham’ terwijl deze term niet bruikbaar was, de 
Schriftgeleerden zagen zich als: ‘zonen van Abraham’ over dochters van Abraham werd niet 
gesproken. Jezus was duidelijk een vijand van religie. Jezus zag dat de geest van zwakheid die 
vrouw gebonden hield. Het was een boze geest die haar ziek maakte. Dat mag je vandaag 
bijna niet meer zeggen. Deze vrouw zat al 18 jaar gebonden in de kerk. Jezus was daar 
verontwaardigd over.  Het is onze taak om gebondenen los te maken.  
Daarvoor zijn wij gezalfd: Luk.4:18-19: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij 
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te 
genezen die gebroken van hart zijn; om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden 
het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het 
welbehagen van de Heere te prediken.”  Wij zijn gezalfden om deze dingen te doen.  
Allemaal zaken om de religieuze leiders woest te maken.  Het was niet Jezus’ doel om de 
religieuzen boos te maken maar om zij die onder religie gebukt gaan te bevrijden, los te 
maken! Jezus was echt een religiebreker en wij zouden dat ook moeten zijn!  
Religie laat je geloven dat God teleurgesteld is in jou, religie wil je motiveren met angst, het 
laat je voelen dat je niet goed genoeg bent, onwaardig bent. Religie houdt mensen gebonden 
in angst, schuld en schaamte, in traditie, in regels en geboden, in teleurstelling omdat er na 
18 jaar nog niets  gebeurd is. Dat je nog steeds worstelt met die zonde waar je maar geen 
overwinning over lijkt te halen. Maar Jezus heeft de overwinning al behaald, dus de 
overwinning is er. Hij heeft elke vloek verbroken! Zien wij op de zondag ook de nood van 
onze broer of zus in de dienst en mag de gewone gang van zaken doorbroken worden om 
een broer of zus te helpen? Of houden we niet zo van de verstoring van een dienst en moet 
alles in goede ‘orde’ gewoon doorgaan?  
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Jezus bevrijdde en genas gewoon in de dienst en onder de preek.  Zijn we bereid om onze 
vaste patronen los te laten en te zoeken naar vormen van een zondagse dienst waarin de 
kracht van God vrij kan stromen en de Heilige Geest mag bepalen wat er gebeurt en tot hoe 
laat de dienst duurt?  Wij hebben de Heilige Geest nodig, Hij doorstroomt ons met kracht. 
Durven we nog te bidden wat de discipelen baden in Hand.4:30: “Zorg ervoor dat we zieke 
mensen beter kunnen maken. En laat ons wonderen doen namens Jezus, uw heilige dienaar.’ 
Durven we vrijmoedig te zijn?  Jezus hield ervan om Zijn preek te stoppen en mensen te 
genezen en te bevrijden. Genezen en het bevrijden van mensen is belangrijker dan preken. 
“Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht.” (1 Kor.4:20)  
Dat is wat nog steeds het probleem is in Nederland in veel kerken en ook in evangelische 
gemeenten: veel woorden maar weinig kracht!  Wij hebben het preken op nummer één 
gezet en vinden het belangrijker dat de dienst op tijd stopt en in goede orde verloopt dan dat 
de Heilige Geest Zijn gang kan gaan en mensen bevrijdt en geneest. 
“En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, 
antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan 
daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde 
hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak 
los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van 
Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van 
deze band op de dag van de sabbat?   En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders 
beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.”   
De religieuze leiders staan beschaamd maar de menigte wordt blij. Er komt grote vreugde en 
blijdschap na het zien van tekenen en wonderen. 
Laten de leiders maar beschaamd staan, de menigte blij worden en God verheerlijken om de 
grote daden die Hij in ons midden wil doen.  
Genezing en bevrijding brengt opwekking in de kerk.  
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HOOFDSTUK 9: OPWEKKING KOMT DOOR NIEUWE WIJN TE SCHENKEN.  
 
In de Bijbel wordt door Jezus gesproken over oude en nieuwe wijn. Hij wordt bevraagd door 
de mensen om hem heen over de reden waarom de discipelen niet mee doen aan het 
vasten. Religie zit vol met zeurende vragen: waarom doen jullie dit? Waarom doen jullie dat 
niet? Waarom doen jullie niet wat wij ook doen? Religie wil dat iedereen hetzelfde doet.  
Meestal stellen ze geen vragen uit oprechte belangstelling maar om te bekritiseren. Vragen 
vanuit oprechte belangstelling en uit een oprecht verlangen zijn goed en verdienen een goed 
antwoord. Het vraagt om een geestelijke onderscheid vanuit welke bron een vraag gesteld 
wordt. Jezus doorzag hen, Hij kende de overleggingen van hun hart. De religieuze geest was 
één van Jezus grootste vijanden. Het zou één van onze grootste vijanden moeten zijn. 
Religieuze geesten willen opwekking stoppen en doden.  Religieuze geesten overleggen bij 
zichzelf, ze hebben verborgen agenda’s. Lucas 5:21: “ De Schriftgeleerden en de farizeeën 
begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat Hij deze gods-lasterlijke taal spreekt? Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen?”  Vers 30:  “ Waarom eet en drinkt u met tollenaars en 
zondaars?” Vers 33: “Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij 
gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?” 
Een waaromvraag brengt vaak een oordeel met zich mee. Een waarom vraag is eigenlijk een 
soort ter verantwoording roepen. Waarom heb jij dat gedaan? Waarom heb jij het niet 
gedaan?  Jezus wist wat ze dachten en zei: “Vanwaar toch al die bedenkingen?” Hij noemt 
het geen vragen maar bedenkingen. Bedenking is een bezwaar, een aarzeling.  
In Matt.9: 4 staat: “Jezus doorzag hun gedachten en zei: “Waarom hebt u zulke boosaardige 
gedachten?” Dat gaat nog veel verder dan alleen ‘bedenkingen’. 
Van Jezus reactie kunnen wij veel leren. Hij blijft rustig en vertelt gewoon een verhaal hoe 
het werkelijk zit, Hij legt hun diepste overleggingen bloot en brengt ze aan het licht.  Hij 
antwoordt met twee gelijkenissen. In de tweede gelijkenis spreekt Hij over nieuwe wijn in 
oude zakken, er staat het volgende: “En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want 
dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken 
verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude 
wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”  Lukas 5: 37-39, 
NBV. Jezus wil hen met deze gelijkenis duidelijk maken dat er met Zijn komst een nieuwe 
werkelijkheid aangebroken is. De Joden van die tijd leefden onder strikte wetten en geboden 
volgens het oude verbond. Jezus wil hen laten inzien dat deze tijd nu voorbij is en dat het 
nieuwe verbond aanstaande is. Hij vergelijkt het leven volgens de wet hier met de oude 
zakken, en zijn komst die vernieuwing brengt, vergelijkt hij met de nieuwe wijn. Heel simpel 
gezegd: de oude wijn is leven onder de wet, de nieuwe wijn is leven onder de genade en de 
Geest. De wijnzakken werden destijds gemaakt van geitenvel. Na verloop van tijd werden 
deze zakken wat stugger en minder flexibel. Nieuwe wijn gaat nog een gistingsproces door, 
en doordat er gassen vrijkomen zet dit uit. Wanneer er dus nieuwe wijn in oude, niet-
flexibele zakken werd gedaan, ging het fout en knapten de wijnzakken; zo gaat zowel de wijn, 
als de wijnzak verloren. Om nieuwe wijn te mogen ontvangen, heb je dus nieuwe zakken 
nodig. Interessant is het om naar de grondtekst in het Grieks te kijken. In vers 38 worden 
namelijk twee verschillende woorden gebruikt voor ons Nederlandse ‘nieuw’.  
Wanneer er gesproken wordt over ‘nieuwe wijn’ wordt het woord (neos) gebruikt, wat 
‘nieuw’ betekent in de zin van ‘recent’. Bij de ‘nieuwe zakken’ wordt het woord  (kainos) 
gebruikt, wat ‘nieuw’ betekent in de zin van ‘hernieuwd’ of ‘vernieuwd’, nieuw gemaakt.   
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Interessant, want de oude wijnzakken konden worden vernieuwd en herbruikt door ze 
grondig te wassen met water en daarna in te smeren met olie.  
Wat betekent deze gelijkenis voor ons? Als christen kun je vast zitten in oude tradities, oude 
wetten en regels, in de sleur van het geloofsleven of op een andere manier niet open staan 
voor vernieuwing – je bent dan als ’t ware een ‘oude zak’. Maar we kunnen worden 
vernieuwd door de Heilige Geest.  Door regelmatig bezig te zijn met de Bijbel en te lezen over 
Jezus, leer je steeds nieuwe dingen over Jezus, en word je denken vernieuwd.  
 Om echt vernieuwd te worden, is het nodig dat je gewassen wordt en ingewreven wordt 
met olie, om weer flexibel te worden.  Je hebt meer Heilige Geest nodig.  Kernwoorden zijn 
overgave, verlangen, honger en dorst. Wij worden gewassen en gereinigd door het waterbad 
van het Woord. (Efez.5:25-27). Wij worden gewassen in het bloed van het Lam.  
Hebreeën 10:22 BB: “Daarom kunnen we nu naar God toe komen met een eerlijk hart en vol 
vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoongewassen door het bloed van 
Jezus. Daardoor hebben we nu een goed geweten. En ons lichaam is gewassen met zuiver 
water.”  Olie is het teken van de Heilige Geest.  Als wij ons open stellen voor de Heilige Geest 
en voor de doop in de Heilige Geest, voor alles wat Hij wil doen, voor alle dingen die Hij wil 
doen ook die dingen die wij niet begrijpen dan worden we flexibel, dan bewegen wij mee in 
de nieuwe dingen van de Geest.  Als we dan eenmaal een ‘hernieuwde wijnzak’ mogen zijn, 
dan wil God ons vullen met de nieuwe wijn. We mogen zijn vreugde, kracht, rust en vrede 
gaan ervaren. Als we bang zijn voor het nieuwe, als we kritiek hebben, als we weigeren ons 
over te geven, als we weigeren te drinken dan blijven we oude zakken.  
Er was eens een dominee die van de preekstoel riep: ‘Die ouwe zakken dat zijn de Farizeeërs’. 
Maar die oude zakken zijn niet alleen de Farizeeërs, die oude zakken zijn ook onze 
structuren, onze programma’s, onze denkpatronen van hoe het moet en hoort. Wij zijn ook 
die oude zakken soms. Nieuwe wijn gist nog, zet uit, en oude zakken zijn niet zo soepel als 
nieuwe zakken dus als je nieuwe wijn in oude zakken doet scheuren de oude zakken en loopt 
de nieuwe wijn weg. Hier wordt nieuwe wijn geschonken maar dan moeten we wel zorgen 
dat we het in nieuwe zakken doen.  We moeten er voor zorgen dat onze bekers van binnen 
schoon worden, dat we onze binnenkant reinigen. Laten we wat nog aards in ons is doden 
door de Heilige Geest. We moeten nieuwe zakken worden, we moeten het nieuwe kleed 
aantrekken. Als de nieuwe wijn komt en het wordt in een zak gedaan dat nog de oude mens 
in zich draagt dan zal de nieuwe wijn weg stromen. Is dat niet verschrikkelijk jammer? Laten 
we opruiming houden in ons binnenste, dat we de oude mens afleggen en de nieuwe mens 
aandoen zoals het staat in Efez.4:21-24: “Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere 
levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, 
moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden, en dat u 
de nieuwe mens moet aantrekken..…”   Paulus zegt in Hebr. 8: “het oude is voorbij het nieuwe 
is gekomen, het oude heeft afgedaan.” Hebr.8:13: “Als Hij spreekt van een nieuw verbond, 
heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet 
ver van verdwijning.”   
We leven in het Nieuwe verbond dus leef niet langer onder de wet in het oude verbond. We 
moeten vernieuwd worden in ons denken : Rom.12:2: “wordt veranderd door de vernieuwing 
van uw denken..” Het begint met het veranderen van je oude denken.   
Vervolgens moeten we ook zorgen voor nieuwe structuren; oude regels gelden niet meer, er 
ontstaat een nieuwe structuur waarbij we niet meer hechten aan traditie of aan menselijke 
regels maar waar we gaan zoeken naar nieuwe structuren waar de nieuwe wijn kan gisten en 
uitzetten.   
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Wat betreft de nieuwe structuur: Paulus wijst dat heel scherp aan als hij zegt: “Laat dan 
niemand u blijven oordelen in zake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe 
maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de 
werkelijkheid van Christus is..” Col.2:16. En in vers 20: “… waarom laat gij u, alsof u in de 
wereld leeft, geboden opleggen; raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen die 
door het gebruik verloren gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.” 
We doen nieuwe dingen: profetisch dansen, vlaggen, rollen, schreeuwen, liggen, klappen, 
lachen en huilen.  De nieuwe wijn moet gisten; kunstuitingen: schilderijen, banieren, mooie 
gekleurde doeken, nieuwe zang en profetische dans.  
We moeten ook zelf meer ruimte maken voor de Geest in ons. We moeten ruimer worden 
van binnen. Paulus zei tegen de Korintiërs: “maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan 
ook gelijk op,- ik spreek als tot mijn kinderen- U MOET OOK RUIMER WORDEN.”  2 Cor.6:13.  
Paulus zijn hart stond wijd open, we moeten ons hart ruim open zetten voor de Geest van 
God.  
Tenslotte zegt Jezus nog iets heel belangrijks, Hij zegt: “En niemand die oude wijn gedronken 
heeft wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.”   
HIER ZIJN WE BIJ DE KERN VAN HET PROBLEEM. Als je eenmaal de oude wijn geproefd hebt 
wil je de nieuwe niet meer want je wil bij het oude blijven. Dat is dwaas zegt Prediker want 
niemand zegt uit wijsheid; het oude was goed:  “Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere 
tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dit vragen.”  Pred.7:10. 
Toch hebben we allemaal misschien van dat oude geproefd en daarom hebben we moeite 
met het nieuwe.  Jezus zegt dat je het oude helemaal weg moet doen. Dit proces is al 
begonnen en gaat steeds verder. 
Aan jou de keus: ga je mee of blijf je achter? Kies je voor het nieuwe of wil je liever aan het 
oude vasthouden? Vasthouden aan het oude remt opwekking, openstaan voor het nieuwe 
zal de opwekking ruim baan geven.  
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HOODSTUK 10: OPWEKKING KOMT DOOR VOL TE ZIJN MET GODS GEEST. 
 
De vrouw in 2 Koningen 4 riep Elisa om hulp. De vrouw riep de profeet om hulp. Elisa kende 
haar man hij was een leerling profeet geweest. Hoe vaak roepen we de profeet nog om hulp? 
Hoe vaak roept de kerk een profeet om hulp?  Roepen wij onze grote Profeet Jezus om hulp?  
2 Kon.4:1-7: “ Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp 
en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. 
Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te 
nemen. Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: 
Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: Ga heen en vraag 
voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan 
naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die 
kruiken, en zet weg wat vol is.  Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en 
achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, 
toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij 
zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde 
het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen 
betreft, u kunt leven van wat overblijft.” 
Deze vrouw roept om hulp als de schuldeiser komt. De aanklager, de schuldeiser wil je 
kinderen tot slaven maken. Ziet u het? Satan wil uw kinderen slaven maken. Slaven van 
roken, roken van wiet, drugsgebruikers, slaven van de alcohol, slaven van sexspelletjes, 
slaven van tik tok, games of andere computerspelletjes. Satan is de aanklager: “Vervolgens 
deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des Heren, terwijl de satan 
aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Here echter zei tot de satan: De Here 
bestraft u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraft u; is deze niet een brandhout uit 
het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 
Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen 
uit. Hij zei tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feest klederen aan. 
Ik nu zei: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op 
zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des Heren erbij stond.” 
Zacharia 3:1-5.  
Zie je de aanklager komt om aan te klagen, de schuldeiser komt om je kinderen slaven te 
maken maar Jezus is daarbij. Hij bestraft de satan. Hij bestraft de aanklager, de schuldeiser. 
De Engel des Heren is Jezus. Jezus stond er bij en nam de ongerechtigheid van Jozua weg.  
Hij heeft onze ongerechtigheid en die van onze kinderen weg genomen aan het kruis. 
Satan is niet meer in de hemel om ons aan te klagen zoals bij Job en Jozua.  
Openbaring 12:9-10: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die 
duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de 
aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de 
hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de 
macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht 
aanklaagde voor onze God, is neergeworpen..”(HSV) 
De schuldeiser is op de aarde geworpen door toedoen van de grote Profeet: Jezus.  De kerk 
heeft weer profeten nodig die handelen in de kracht, zalving en de liefde van Jezus.   
De kerk van vandaag heeft weer profeten nodig die de kerk wijzen op Jezus, die de satan, de 
aanklager bestraffen in Jezus naam. Want hij is overwonnen.   
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Colossenzen 2:15: “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld 
en zo over hen gezegevierd.” 
De zonen van de vrouw gaven haar de kruiken of vaten aan.   
Jongeren gaan weer een grote rol spelen in de gemeente, in de kerk. De kerk heeft jongeren 
nodig die in vuur en vlam staan voor Jezus! In 1 Joh.2:14 b staat in de Bijbel in gewone taal 
dit: “Jongeren, jullie zijn sterk, Gods boodschap blijft in jullie. Jullie hebben de duivel 
overwonnen.”  
De profeten mogen weer olie in de  kerk en in de gezinnen brengen, ze mogen weer olie 
brengen in het huis. 
Hoe werd de schuldeiser in ons verhaal bestraft en verslagen? Met olie!  De profeet zei tegen 
de vrouw: “Vertel mij wat u in huis hebt.” Dat is een goede vraag aan elke kerk en aan elk 
gezin: WAT HEBT U IN HUIS?  Het begint met wat je in huis hebt. Nou, dat was niet zoveel. 
Een klein flesje olie. Er staat een woord in onze tekst dat verwijst naar een heel klein flesje of 
kruikje. Wat kun je daarmee beginnen tegen de aanklager?  Maar er was olie in het huis al 
was het maar een klein flesje. Prijs God als er nog een beetje olie is. 
Wat moet er met die olie gebeuren? DIE OLIE MOET STROMEN! Die olie moet in lege vaten. 
Het is prachtig om een kerk vol met gelovigen te hebben maar die zijn al bekeerd en gered. 
Elisa zegt tegen de vrouw: “Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, 
lege kruiken.”   
Het gaat om LEGE kruiken. Het gaat om de kruiken BUITENSHUIS. De kerk moet gevuld 
worden met mensen die God nog niet kennen of het geloof in God verloren zijn maar die 
weer terugkomen naar de kerk om gevuld te worden. Lege vaten worden naar het huis 
gebracht. In dat brengen van lege vaten werkt het gezin samen, de zonen brengen de lege 
vaten naar de moeder.  Onze taak is om lege vaten naar het huis (de kerk) te brengen zodat 
ze gevuld kunnen worden. Elisa zegt: ‘Laten het er niet weinig zijn.’  De oogst zal groot zijn. 
Lege vaten worden gevuld met olie, met de Heilige Geest. Die vaten moeten VOL worden. 
Elisa zegt: “Zet ze weg als ze vol zijn.”   
Dan staat er voor het woord ‘vol’: ‘overvloedig gevuld’, ‘tot het randje’.  
Als de vrouw de olie verkoopt kan zij de schuldeiser betalen, zijn haar kinderen vrij en kan zij 
leven van wat OVERBLIIJFT. God is een God van overvloed, van meer dan genoeg, niet alleen 
in het materiële maar ook in het geestelijke. Jezus maakte op de bruiloft te Kana nieuwe 
wijn. Die nieuwe wijn staat ook voor de Heilige Geest. Jezus liet de vaten tot de rand vullen. 
Er was genoeg voor iedereen, de wijn was overvloedig aanwezig. Er is meer dan genoeg, 
Jezus zegt in Joh. 2:7 “ Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand.”   
Vaten staat voor mensen; als Jezus de vaten op de bruiloft te Kana met water laat vullen en 
het wordt wijn, dan zijn dat zes vaten. Zes staat voor het getal van de mens.   
In 2 Cor. 4:7 staat : “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te 
boven gaat, van God is en niet van ons:” Vaten staat hier voor de lichamen van mensen.  
De Geest wordt in ons uitgestort, de olie wordt in de vaten gegoten. Dat is de redding voor 
de nood van deze vrouw, dat is de redding ook voor de kerk, het gezin en de wereld in nood 
vandaag. Jezus was vol van de Heilige Geest toen Hij door Johannes gedoopt was en de 
woestijn in ging en Hij kwam er ook VOL van de Heilige Geest weer uit. VOL van de Heilige 
Geest weerstond Hij de duivel.  
Handelingen 4:8 vermeldt dat Petrus VOL was van de Heilige Geest: “Toen zei Petrus, vervuld 
met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!”   
In Handelingen moet de kerk nieuwe leiders zoeken. Wat voor mannen zoeken ze? Die een 
theologische opleiding gevolgd hebben of die de Bijbelschool hebben afgemaakt?  



42 
 

Zoeken ze mannen die intelligent en getalenteerd zijn? Nee! Ze zoeken naar mannen VOL van 
de Heilige Geest. Als de kerk dat vandaag meer zou doen, zoeken naar mannen en vrouwen 
vol van de Heilige Geest, dan hadden we ook minder problemen in de kerk.   
 “Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed 
getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke 
taak zullen aanstellen.” (Handelingen 6:3) Hand 7:55: ‘Maar hij (Stefanus), vol van de Heilige 
Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande 
aan de rechterhand van God.’ Voor vol staat hier op al deze plaatsen in het Grieks ‘pleres’ dat 
betekent : gevuld zijn van (holle of lege) vaten.  In Efez.5:18 staat: ‘En word niet dronken van 
wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’ Voor vervuld staat hier het 
Griekse woord ple’ro-oo wat betekent: ‘vol maken, maken dat iets overvloedig aanwezig is, 
tot boven toe vullen, tot de rand vullen. De gebruikte tijdsvorm in de Griekse grondtekst laat 
zien dat het een doorgaand proces is: laat je steeds weer tot de rand vullen met de Heilige 
Geest. Helaas wordt dat aspect in geen enkele Nederlandse Bijbelvertaling weergegeven, 
maar het is wel belangrijk. De zin staat bovendien in de lijdende vorm. Wij kunnen onszelf 
niet vullen, alleen maar woon- en werkruimte in ons hart aanbieden. We moeten vervuld 
WORDEN. Het is God die vult zodra Hij daartoe de mogelijkheden in ons hart krijgt en de 
ruimte ziet, de honger en de dorst ziet.  
Letterlijk staat er in Efez. 5:18 in het Grieks: ‘wees steeds bezig om vervuld te worden’. Het is 
iets wat steeds doorgaat. De vervulling is dus niet een eenmalige ervaring. We moeten 
voortdurend weer met de Heilige Geest vervuld worden. Het gaat er dus niet om of je de 
Heilige Geest hebt of niet, maar of je ook VOL bent van de Heilige Geest.  De kerk en het 
gezin vandaag heeft het kruikje of flesje met olie zorgvuldig bewaard. Misschien staat het in 
een kluis of achteloos op een plank in de voorraadkast.  
Maar het kruikje moet weer tevoorschijn komen zodat de olie weer gaat stromen met 
stromen van liefde en kracht!  Profeten kunnen een aanmoediging zijn om het kruikje te 
gebruiken. Te gebruiken om vele lege vaten mee te vullen. Olie moet STROMEN! De olie bleef 
stromen zolang er vaten of kruiken aangeleverd werden. En die kruiken werden aangeleverd 
door haar zonen. 
Vandaag zeggen we zonen en dochters. De jeugd krijgt een belangrijke plaats, een belangrijke 
taak in de gemeente vandaag. Zij leveren de lege kruiken aan.  
Zij brengen hun vrienden en vriendinnen, ze brengen mede studenten, zij brengen de ouders 
en familie van hun vrienden en vriendinnen in het huis om gevuld te worden!  Laten we 
samen veel lege kruiken en vaten in de kerk brengen zodat de olie blijft stromen. “Wie in Mij 
gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En 
dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest 
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”  (Johannes 7:37-39) Nu is Jezus 
verheerlijkt en zit Hij aan de rechterhand van God. De Heilige Geest is uitgestort! 
‘Levend water, verfrissend, vrij. Het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je 
vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.’  
De opdracht is: WORD VERVULD MET DE HEILIGE GEEST. LAAT JE VULLEN! 
Je wordt vol, je wordt gevuld om te overstromen, om uit te delen! Levend water brengt 
leven. Als je niets hebt kun je ook niets uit delen. Wordt vol met de Geest zodat je kan 
uitdelen.  
Laten we zoveel mogelijk lege vaten naar de gemeente brengen zodat de olie gaat stromen 
en mensen gevuld kunnen worden.  Want Gods huis moet VOL worden.  
DAN ZAL DE OPWEKKING KOMEN! 
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HOOFDTUK 11: OPWEKKING KOMT DOOR DE DOOP MET VUUR. 
 
Pinksteren was opwekking en opwekking is een feest van vuur: “En aan hen werden tongen 

als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen 

vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf 

uit te spreken.” Hand.2:3 en 4. 

Vuur komt in de Bijbel veel voor. Leviticus 6:1,2 , 5 en 6: ‘ De HEER zei tegen Mozes: “Geef 

Aäron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer: Het 

brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden, het vuur op het altaar mag niet 

doven. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven. Elke ochtend moet de 

priester hout op het vuur doen, er een nieuw brandoffer op leggen en het vet van het 

vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet 

doven.” (NBV)  

In het Oude Testament werd de priesters opgedragen het vuur niet uit te laten gaan! Er moet 

hout op het vuur. Het vuur moet gevoed worden. Het ging hier om een brandoffer. Het 

brandoffer verwijst naar het offer van Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven als 

een offerande en een slachtoffer voor God. Dit brandoffer gaf een welriekende reuk voor God. 

Efez. 5:2: “Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft Hij Zijn leven voor 

ons gegeven. Hij was een geurig offer dat God aangenaam was”  (GN). Liefde houdt het vuur 

brandend. Liefde voor Jezus en liefde voor elkaar. In dit geval ging het ook om een dankoffer: 

blijf God danken, loof en prijs Hem, aanbidt Hem, dat houdt het vuur brandende. Lees in het 

Woord, dank en bid. Het vuur brandende houden is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 

maar ook ieders eigen verantwoordelijkheid! Wij zijn allemaal priesters. Dus het is onze taak, 

onze verantwoordelijkheid om het vuur brandende te houden. In Zijn Woord kunnen wij die 

aanmoediging regelmatig lezen, zie o.a. : 2 Thim.1:6 : “Daarom spoor ik je aan het vuur 

brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.” 

We worden opgeroepen om de Geest niet te doven: 1Thess. 5:19-20: “Doof het vuur van de 

Geest niet. Minacht profetische woorden niet.”  ‘Blust de Geest niet uit’ (Statenvertaling).  

God wil Zijn vuur in ons laten branden zodat we niet meer stil kunnen zijn en kunnen blijven 

zwijgen. Jer. 20:9 : “Als ik denk: Ik wil Hem niet meer noemen, niet meer spreken in Zijn 

naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite 

om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.” NBV. 

Vuur hebben we niet van onszelf, het vuur komt van God, van het Woord: Jer. 23:29 : “Is Mijn 

woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER.’ (NBV) Dit 

vuur verteert niet dit vuur zet je in vuur en vlam voor Jezus.  

Er zijn wel mensen die altijd maar weer met die tekst aankomen uit Hebr.12:28-29: “ Laten 

wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden 

en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze 

God is een verterend vuur.” De laatste zin is een citaat uit Deut.4:24. Het is een waar- 

schuwing, een aansporing om aan de genade vast te houden.  

God is een verterend vuur voor diegene die Zijn genade verachten en die niet leven naar Zijn 

wil. Hij is geen verterend vuur voor jou die gevuld met de Heilige Geest Hem dient. 

Er staan ook andere teksten in het Woord over vuur:  “Als u door het vuur gaat, zult u niet 

verteren en zal de vlam u niet verbranden”.  (Jes.43:2). Dit zien we letterlijk in Dan.3:26: 

“ Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van het vuur.” En lezen we 

in vers 27: “ Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: 

het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing 

zelfs geen brandlucht aan hen.”  

Mozes zag een brandende braamstruik die in brand stond maar niet verteerd werd (Ex.3:2) 
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Het vuur waarmee Jezus doopt is een liefdesvuur: Hoog1.8:6... “Sterk als de dood is de liefde 

onverbiddelijk als het rijk der doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een 

vuurgloed des HEREN.” (NBG) 

Bijzonder is dat ‘verterend’ ook kan betekenen: ‘voedend’. Het vuur voedt je, het houdt je hart 

brandende voor Jezus! Vuur verwijst in de Bijbel ook vaak naar de Heilige Geest: Hand. 2:3 : 

“en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op 

ieder van hen.” 

Openb. 4:5 : “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven 

vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.”  

Er is ook verkeerd vuur. Toen de discipelen in Lucas 9:54-56, nadat een Samaritaans dorp 

geweigerd had Jezus te ontvangen, aan Jezus vroegen of ze vuur uit de hemel zouden 

afroepen om die mensen te verteren, wees Jezus hen streng terecht.  In de Statenvertaling 

staat: “Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest 

gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar 

om te behouden.” Gods vuur is niet om je te verteren maar om je hart in vuur en vlam te 

zetten voor Hem. De Emmaüsgangers zeiden nadat Jezus met ze gesproken had: “Was ons 

hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?’”  

Luc. 24:32.  

Ik geloof dat de boodschap voor Nederland is dat God weer wil komen met Zijn vuur. Hij wil 

ons dopen met vuur. We mogen weer verlangen naar de doop met vuur. Dopen met water is 

goed maar de doop met vuur is beter. Het lijkt erop dat christenen vandaag de doop in water 

boven de doop in vuur zetten. Maar Johannes zegt heel duidelijk in Math.3:11: “Ik doop u met 

water tot bekering maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn 

schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.” 

Gods Woord roept ons op om vurig te zijn en niet lauw. “Vervloekt, wie het werk des HEREN 

met lauwheid verricht;” Jeremia 48:10. Dat klinkt heftig en dat is het Oude Testament, Jezus 

heeft elke vloek verbroken maar de oproep om vurig te zijn klinkt nog steeds’ 

In Openb.3:15 en 16 zegt Jezus: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. 

Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit 

Mijn mond spuwen.” 

In Zijn Woord kunnen wij die aanmoediging om vurig te zijn regelmatig lezen, zie o.a. :  

Rom. 12:11: “Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien Hem vol vuur.”(Basisbijbel) 

Letterlijk zegt vers 11: ‘Dien de Heer met haast, niet traag/lui, met een geest die heet 

is/kookt.’  Paulus spoort Timotheüs aan om het vuur brandende te houden. En hij zegt: van de 

gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.  

Je moet er dus iets voor doen! In beweging komen; voor je laten bidden, je de handen laten 

opleggen hout op het vuur gooien! Wat is dat hout?: bijbel lezen, zingen, aanbidden, in tongen 

bidden, roepen, dansen, de gave die God je gegeven heeft gebruiken!  

Je ontvangt ervaart de overwinning als je tegen de vijand vecht in de kracht van de Heilige 

Geest. De overwinning is al behaald door Jezus Christus maar er kan vanuit die overwinning 

nog gestreden moeten worden.  

Paulus zegt in 1 Tim.6:12 dit: “Strijd de goede strijd van het geloof”, en in Efez. 6:12 zegt hij: 

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 

machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 

machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”  

Gideon bestreed de vijand met vuur. Vuur in de kruiken bij Gideon. Gideon verdeelde zijn 

driehonderd soldaten in drie groepen. Ze moesten allemaal een sjofar meenemen en een 

brandende fakkel verstoppen in een lege waterkruik.  
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Voor de gelovige in Jezus staat het blazen op de shofar symbool voor de kreet van Gods 

overwinning over de macht van de zonde en de dood. 

De brandende fakkel staat voor het vuur van de Heilige Geest en de kruik staat voor de mens, 

Dat doet ons denken aan de tekst: “Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de 

allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.” 2 Kor.4:7. 

Jezus doopt met vuur, vandaag ook nog. We hebben de doop met vuur zo hard nodig om de 

strijd met de vijand aan te kunnen gaan en om de overwinning te behalen.   

Verlang naar de doop met vuur, vraag erom! Als we dat samen in één verlangen doen dan zal 

dat vuur komen en zal Nederland weer in vuur en vlam voor Jezus staan.  

Dan zal de opwekking spoedig komen.  
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HOOFDSTUK 12: OPWEKKING KOMT MET GROTE KRACHT. 
 
Wat is die kracht? Wat zegt de Bijbel over die kracht? 1 Cor.4:20: “Want het koninkrijk van 
God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.” (NBV) 
In de Griekse vertaling staat het woord ‘dunamis’. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. 
Met dynamiet kun je iets opblazen, daar komt heel veel kracht vrij. Indrukwekkend soms zo’n 
explosie.  Een groot flatgebouw zakt als een kaartenhuis in elkaar. Daar komen altijd veel 
mensen naar kijken; het is spectaculair om te zien. Dat trekt mensen aan. Mensen moeten 
op een afstand gehouden worden door een gespannen politielint; er zijn maar weinigen die 
bang weg rennen. Ze willen juist allemaal vooraan staan om het maar zo goed mogelijk te 
kunnen zien! Als Gods kracht zichtbaar wordt dan kun je je verbazen over wat er gebeurt. 
Dan kan de kerk op haar grondvesten schudden. Dan kan een huis gaan bewegen en 
schudden. Kracht wordt in de Bijbel vaak in verband gebracht met de Heilige Geest. “Toen de 
dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.” 
Hand.2:1-2. 
In het Grieks staat daar voor ‘ harde windvlaag ‘: ‘ gewelddadig, heftig’. Het was dus een 
enorm geluid, het geluid van een orkaan.  
Hand.4:31: “ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te 
beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest.”  Er kwam een aardbeving en ze werden 
vervuld met de Heilige Geest. Wouw! Wat een kracht! Er gebeurde wat. Het was nooit saai in 
de kerk.  Die kracht is nooit onze kracht, het is de kracht van de Heilige Geest en het wordt 
ons gegeven.  In 2 Cor. 4:7 staat : “ Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de 
kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.”  
Simson wordt in kinderbijbels vaak afgebeeld als een soort de hulk maar dat was hij echt 
niet. Ik denk dat Simson eruit zag als een gewone man. De kracht zat niet in zijn spieren maar 
in zijn haar. Niet echt in zijn haar maar zijn lange haar stond symbool voor de toewijding aan 
God. De engel zei tegen zijn moeder voordat hij geboren werd: “Want het jongetje zal van de 
moederschoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit 
de hand van de Filistijnen.” Hij kreeg die geweldige kracht door de Heilige Geest. “Toen voer 
de Geest van de HEER in hem. De touwen waarmee hij was gebonden leken wel vlas dat weg 
schroeit in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen.” Richteren 15:14. 
Steeds als Simson iets bijzonders deed staat er dat de Heilige Geest over hem kwam. Als je 
vervuld bent met de Heilige Geest dan ben je vol van kracht! Dan gebeuren er dingen die jij 
zelf niet kan doen. 
Jezus gaf Zijn discipelen kracht en daarmee ons ook.  “Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun 
macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen 
uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.”  (Lucas 9:1-2)  
Zie je, wij hebben de kracht gekregen om te genezen en te bevrijden. Jezus zei: “Luister goed, 
wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de 
Vader.” Joh.14: 12.  
Het gaat om vertrouwen en geloven. Geloof jij dat die kracht van de Heilige Geest in je is?  
Wat is die kracht? Wat zegt de Bijbel over ‘krachten’? Als we goed lezen kunnen we 
‘krachten’ ook vervangen door wonderen en tekenen zoals genezingen, bevrijdingen, spreken 
tegen de wind, spreken tegen bergen en doden opwekken.  In Hand 8:13 kunnen we lezen 
over Simon de tovenaar die verbijsterd was door de krachten die hij zag geschieden.  
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Wat zag hij dan? Nou dat kunnen we lezen: “Want bij velen die onreine geesten hadden 
gingen die er onder luid schreeuwen uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen. “ 
Hij zag bevrijdingen en genezingen. Zien we die nog in de kerk? Nee! Het wordt, als het al 
gedaan wordt, in achteraf zaaltjes gedaan of na de dienst als de meeste mensen al naar huis 
zijn want anders is het zo confronterend en schokkend. Na de dienst willen er mensen met u 
bidden, daar ergens in een donker hoekje als alle anderen al lang aan de koffie met koek zijn. 
En zo dreigt de kerk een koffiecorner of theekransje te worden. Maar waar is de kracht 
gebleven? Een kracht die een ieder kan zien en ervaren? 
Hand 19:11: “God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus”, en we kunnen 
lezen wat die krachten waren: “als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg 
van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten 
uit hen weggingen.” 
Toen Jezus preekte in de synagoge in Kapernaüm gebeurde er wat midden onder de preek.  
In Lucas 4:34-36 kunnen we lezen:  “ En in de synagoge was een man die een geest van een 
onreine demon had, en die riep met luide stem: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, 
Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, 
namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de 
demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig 
opzicht letsel te bezorgen. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: 
Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij 
weggaan?”  Jezus drijft een demon uit midden onder de preek tussen al die mensen. “Dat 
maakte diepe indruk op hen, want zijn woorden hadden kracht.” 
De bijbel is er zo duidelijk over dat Gods koninkrijk een kracht is: 1 Thess.1:5: “omdat onze 
evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de 
heilige Geest en in grote volheid; “ 
Voor kracht staat hier een woord dat ook: ’macht om wonderen te verrichten’ kan 
betekenen.  Vlak voor het vers in 1 Cor.4:20 zegt Paulus in vers 19: “Maar ik zal spoedig naar 
u toe komen, zo de HERE wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, 
niet de woorden leren kennen, maar de kracht.”   
Hoe komt het nu dat wij zo weinig kracht zien in de kerken tegenwoordig?  Zoveel woorden 
en zo weinig kracht. Zoveel discussie over van alles en nog wat, zoveel mooie woorden, 
zoveel preken, zoveel Bijbelstudies, maar zo weinig kracht!  Waarom zien we zo weinig kracht 
in de kerk? Het antwoord is simpel en staat ook in de Bijbel: dat komt door ongeloof of klein 
geloof. In Math.13:58 staat: “Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.” 
Marcus zegt zelfs in Marcus 6: 5:”En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij 
enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.” 
Dat was in de plaats waar Zijn familie woonde en waar Hij was opgegroeid. Hij wou het wel 
maar Hij KON het niet! Zelfs Jezus kon het daar niet. Zo sterk kan ongeloof zijn. Voor ongeloof 
kun je ook lezen: zwakheid van geloof, klein geloof.  Ongeloof is er de oorzaak van dat er 
weinig kracht is in de kerk. ‘Genezing is iets van vroeger.’   
Als de Heilige Geest met kracht komt rennen mensen bang weg. Het is de omgekeerde 
wereld. Inplaats van dat ze een lintje moeten spannen om de mensen op een afstand te 
houden rennen ze weg. Als er iemand door de kracht van de Heilige Geest op de grond valt 
noemen ze dat occult.  
Als een demon met geschreeuw iemand verlaat worden ze angstig.  
Als de Heilige Geest gaat spreken en mensen woorden van God krijgen trekken ze dat in 
twijfel of noemen het waarzeggerij.  



48 
 

Wat normaal in de kerk hoort te zijn wordt abnormaal gevonden. 
Toen ik eens sprak in een gemeente bij ons in de buurt en daarna ging bidden voor de Heilige 
Geest viel er een man op de grond terwijl hij hardop in nieuwe tongen sprak. Vier mensen 
renden de kerk uit waaronder een oud-voorgangersechtpaar van één van de andere kerken 
in die gemeente.  Ik mocht er niet meer spreken en mij werd te kennen gegeven dat dit niet 
meer mocht plaatsvinden in de dienst.  
Toen Jezus grote krachten ging doen zagen ze het met eigen ogen maar ze stuurden Hem de 
synagoge uit en wilden Hem van een berg afgooien!  
Ze noemden Hem een Samaritaan en suggereerden dat hij een onwettig kind was. Zijn 
familie dacht dat hij gek geworden was (‘buiten zinnen‘ staat er)  
Jezus zei tegen de Schriftgeleerden, tegen de theologen van die tijd: “Jullie kennen de Schrift 
niet en ook niet de kracht van God.”  Math.22:29.   
In 2 Timotheüs 3:5 staat : “die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend 
hebben;…”  Een andere vertaling zegt: “ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de 
kracht ervan miskennen.”  Helaas geldt dit vandaag nog steeds voor sommige kerken en 
gemeenten in Nederland. Niet alleen in de traditionele kerken maar ook in Baptisten 
gemeenten, Pinkstergemeenten en in zogenaamde ‘Volle’ Evangelie gemeenten. Tot mijn 
verdriet moet ik dat zeggen.  Er is nog maar weinig veranderd lijkt het wel.  
Maar het gaat veranderen. De kracht komt terug in de kerk. Er komt een grote opwekking 
waarin de Heilige Geest krachtig gaat bewegen. Je zult het zien. DE NIEUWE OPWEKKING 
KOMT MET GROTE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST. Hoe meer geloof en verwachting, hoe 
meer kracht. Geloof dat het ook nog voor vandaag is en dan zul je het zien gebeuren.  
De Heilige Geest komt met kracht en vuur. Mensen worden gedoopt met Geest en vuur en 
gaan in nieuwe tongen spreken. Lammen gaan lopen en blinden gaan zien. Doden worden 
opgewekt. Als de mensen dat gaan horen en zien dan moeten er linten gespannen worden 
om ze op een afstand te kunnen houden. Dan worden onze gebouwen veel te klein. Dan 
zullen de mensen van de wereld toestromen en wordt Nederland gered door de kracht van 
de Heilige Geest.  
Bent  jij er klaar voor?  
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HOOFDSTUK 13: OPWEKKING KOMT MET GROTE BLIJDSCHAP.  
 
Ben je blij? De Bijbel roept ons op om blij te zijn! Dat kunnen we o.a. lezen in Joël 2: 23-25:  
“En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de 
Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de 
eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe 
wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de 
zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten….”.  
Het staat hier als een opdracht: ‘verheug u en wees blij in de Heer.’ Voor het eerste woord 
‘verheug’ staat er een woord dat juichen of jubelen betekent. We vinden dit terug in 
Filippenzen 4:4: “Wees blij in de Here, ik zeg het nog eens: verheug u in Hem.” (Het Boek)  
Het Woord roept ons op, als kerk, de kinderen van Sion, blij te zijn. Wees blij in de Heer. 
1 Thess.5:16: “ Verblijd u altijd.” Wees altijd blij! Altijd? Dat kan toch niet?   
Rom. 14:17 BB: “Het Koninkrijk van God gaat tenslotte niet over eten of drinken, maar over 
vrijspraak van schuld, over vrede en over blijdschap door de Heilige Geest.” 
Blijdschap door de Heilige Geest hoort dus bij het koninkrijk van God. Er staat een woord 
voor ‘blijdschap’ in het Grieks cha’ra dat betekent: ‘ rejoyce, joyful’. Bij de beschrijving in 
Strongs staat er: ‘een diepe, blijvend gevoel van onuitsprekelijke vreugde die niets met de 
omstandigheden te maken hebben. Vreugde als een vrucht van de Heilige Geest.’ 
Wat is dat ‘blij in de Heer’? Hoe ziet dat eruit? Blij in de Heer is bovennatuurlijk, het is een 
gave van de Geest. Blij in de Heer ziet er voor iedereen weer anders uit. Voor de één is het 
rollen over de grond van het lachen voor de ander is het rennen door de kerk. Blij zijn in de 
Heer is blij zijn ondanks je omstandigheden, ondanks hoe jij je voelt. Het ziet er soms dwaas 
uit, die blijdschap komt ergens heel diep vanuit je buik. Religie verzet zich tegen de vreugde 
in de Heer. Hoe zit het met jou: erger jij je aan het lachen of blij zijn in de Geest?  
Reken af met religie, religie wil opwekking doven, blussen. Bekeer je en reken af met die 
geest. Doe dat nu ter plekke en zeg: ‘Heilige Geest ik wil u niet doven, ik wil U niet 
belemmeren. Ik bekeer mij daarvan, ik geef U alle ruimte , doe wat U wilt doen, ik bekeer mij 
van elk verzet tegen U Heilige Geest, amen.’  
Blus of doof de Geest niet! 1 Thess.5:19. Er is soms zo veel verzet tegen blijdschap in de kerk. 
Daar zijn geesten actief, en misschien ook wel in jou die de opwekking willen doden, die de 
Geest willen doven. Het moet stil zijn in de kerk en we moeten serieus zijn.  
We hebben geen blussers en dovers nodig in de kerk maar mensen die werken als een 
blaasbalg of ventilator  om het vuur aan te jagen.Leiders in een gemeente  hebben de 
roeping van blaasbalg, van blazer of aanjager van het vuur van de Geest. De eerste gemeente 
was vol vreugde zoals we kunnen lezen in Handelingen.  
Hand.2:46:” Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 
bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.”  
Opwekking begint met blijdschap en vreugde in de Heer! Hand.8:7-8: “ Want bij velen die 
onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en 
kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. “  
Opwekking zorgt voor blijdschap in de stad, opwekking zorgt voor reformatie in de 
gemeenschap, in onze omgeving. Door opwekking in de kerk stroomt er leven en blijheid de 
wereld in. Waarom moeten we blij zijn in de Heer? Omdat Hij Jezus gaf en de Heilige Geest.   
Eerst was Jezus de Leraar van de gerechtigheid die met Zijn leerlingen optrok. Zijn onderwijs 
kwam van buiten naar binnen. Hij kon hierdoor alleen weinig mensen bereiken. Ze begrepen 
het niet en ze geloofden het niet. Zelfs Zijn discipelen geloofden het niet.  
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Pas toen de Heilige Geest werd uitgestort veranderde alles. Voordat Petrus de Heilige Geest 
ontving verloochende hij zijn Meester drie keer. Bijna al Zijn leerlingen lieten Hem in de steek 
en gingen er vandoor. Maar toen de Geest was uitgestort hield Petrus een vurige preek 
waarin hij er geen doekjes omwond maar alles durfde zeggen, en 3000 mensen bekeerden 
zich. Wanneer je gedoopt bent in de kracht van de Geest, wanneer je gedoopt bent met 
Geest en vuur dan ga je geweldige resultaten zien. Duizenden zullen tot bekering komen.  
De kerken zullen weer vol stromen en zieken worden genezen, lammen gaan lopen, blinden 
gaan zien, doven gaan horen en doden worden opgewekt. Daarvoor hebben we een nieuwe 
frisse uitstorting van de Heilige Geest nodig. Verlangen we daar naar? Ik zie binnen de kerken 
meer verlangen naar de werkingen van de Heilige Geest. De uitingen van de Geest nemen 
alleen maar toe. Het onderwijs van Gods Heilige Geest werkt van binnen naar buiten. Jezus 
heeft ons de Heilige Geest gegeven. Deze is voor ons nu de ‘Leraar ter gerechtigheid’, want 
Hij is de Geest der waarheid, die Jezus Christus in ons verheerlijkt. Hij zal ons óók 
onderwijzen, zoals Jezus zegt: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in 
Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." ( Joh. 14:26). 
Hij inspireert ons met dezelfde gedachten die Jezus vervulden. Hij zet ons in vuur en vlam.  
William Seymour van de opwekking in Asuzastreet bad dit gebed: ‘Heer, doop mij in de 
kerosine van Uw Geest en houd een vlammetje bij mijn hart zodat ik in de fik sta voor U.’ 
Zullen we dit gebed samen bidden? Als je dat met een verlangend hart doet dan breekt het 
vuur los.  Dan gebeurt er hetzelfde als in een kerk in Indonesië waar mensen de brandweer 
belden omdat ze vlammen uit het dak van de kerk zagen komen maar toen de brandweer 
kwam was er geen vuur te zien, het was het vuur van de Heilige Geest en dat konden ze niet 
blussen halleluja. 
“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 
spreken, en de  toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16:13)   
Lucas 12:11-12: “Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden 
en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat 
u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.”   
De Heilige Geest als Leraar; Hij onderwijst en herinnert aan alles wat Jezus heeft gezegd.   
1 Cor.2: 12-13: “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit 
God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die 
dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met 
woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te 
vergelijken.” De Heilige Geest leert ons.  
Zonder de heilige Geest zijn we inspiratieloos en onwetend, tasten we rond in het donker. 
We hebben de doop in de Heilige Geest zo nodig. Zonder de doop in de Heilige Geest werkt 
het nog steeds van buiten naar binnen.   
Er wordt heel veel gezegd, er wordt veel gesproken en onderwezen maar het vonkje springt 
niet over als het niet met en in de Heilige Geest is. Er zijn heel veel Bijbelleraren maar het 
gaat om de zalving van de Heilige Geest. Je hebt gezalfde leraren nodig maar de beste leraar 
is de Heilige Geest.  
Johannes schrijft dit: “Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de 
waarheid.  Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie de waarheid niet kennen. 
Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wél kennen. Daardoor kunnen jullie ook 
zien wat leugen is.” 1 Joh.2:20-21. (BB)   
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In vers 27 schrijft hij: “Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. En Hij woont in jullie. Het 
is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil: de Heilige Geest leert jullie alles. 
Wat Hij zegt, is de waarheid. Hij liegt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals 
Hij jullie heeft geleerd.” (BB)   
De Heilige Geest wil regen op ons laten neerdalen. Regen is een zegen. Regen staat voor 
groei en bloei, het Hebreeuwse woord ‘môreh’ wordt de eerste keer in Joël weergegeven 
door ‘leraar’ en de tweede maal door ‘vroege regen’. In het Hebreeuws staat hier hetzelfde 
woord voor vroege regen en leraar. In Hosea 6:3 wordt er gesproken over de regen, in de 
Statenvertaling staat daar: ”en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en 
vroege regen des lands.” Voor het eerste woord regen staat er in het Hebreeuws ‘geshem’ 
wat stortregens betekent. De spade regen is in het Midden Oosten de late regen in het 
voorjaar en de vroege regen is in de herfst, dan wordt het Hebreeuwse woord ‘yara’ gebruikt 
wat ook leraar, leermeester of onderwijzen kan betekenen.   
Er zijn getuigenissen van mensen die de Heilige Geest ervaren hebben als regendruppels op 
hun gezicht. Wat volgt op regen? De oogst: ‘ Let it rain’.  
Zoals het oude lied zegt: ‘Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu komen 
drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.’   
De perskuipen STROMEN OVER van nieuwe wijn en olie. Nieuwe wijn en olie verwijzen naar 
de Heilige Geest.  De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen was de vroege regen, in 
de herfst, maar er komt nog een late regen, vlak voor de grote oogst.  
De late regen komt in het voorjaar, de spade regen, dat is een regen die met bakken uit de 
lucht komt, een stortregen. Na die regen komt de grote oogst van zielen.  Er is een droge tijd 
geweest voor de kerk. Grote terugloop, velen gingen niet meer naar de kerk. Kerken sloten 
hun deuren. Vooral jongeren verlieten massaal de kerk.  De kaalvreter kwam om alles op te 
eten, het werd koud in de kerk. Weinig tekenen en wonderen, weinig bekeerlingen, weinig 
genezingen, veel ziekte, veel ruzie en onenigheid, voorgangers die in overspel vielen en 
betrokken raakten bij schandalen en seksuele affaires. 
Corona is geweest;  de kaalvreter.  Maar er komt een andere tijd. Er komt een tijd dat de 
Heer ons de jaren zal vergoeden waarin de kaalvreter alles opvrat en het kerkelijke landschap 
probeerde kaal te vreten.  Er komt een tijd van de late regen, de tijd van de grote oogst.  
Er zal een tijd van opwekking komen, een tijd waarin de Geest van God machtig zal bewegen. 
De Geest zal opnieuw uitgestort worden en leven brengen in ALLE kerken.  
De perskuipen zullen overstromen van nieuwe wijn en olie; er zal blijdschap en vreugde in 
overvloed zijn.  Er is genoeg voor iedereen. Het zal teveel voor ons zijn, de zegeningen van de 
Geest zullen komen op een ‘net scheurende , bootzinkende’ manier. Iedere gemeente zal 
vrienden uit een andere boot (gemeente) moeten roepen om te helpen de oogst binnen te 
halen. (Lucas 5:1-7). En dat is een beeld dat God mij eerder heeft gegeven. (al in 2008)  
Geloof het, bereid je erop voor en sta open voor alles wat de Geest wil doen. 
 “Vraag van de Heer regen ten tijde van de late regen. Een stortregen zal Hij geven, voor 
iedereen gewas op het veld.”  (Zach.10:1) 
De opwekking die komt zal zijn als een grote stortregen dat heel Nederland zal overspoelen 

en doorstromen. Het gevolg zal zijn dat er een grote oogst zal komen, ‘voor iedereen gewas 

op het veld’.  

Er komt voorspoed, er komt zegen, dat is de belofte van Zacharia 10:1. Wanneer komt dat? 

Als wij er om vragen op de juiste tijd. Laten we dat eenparig doen, dan zal die opwekking 

spoedig komen! 
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WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN EEN OPWEKKING: WANNEER BEGINT HET?  

 
Hand.8:5-8: “ En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de 
menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden 
en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er 
onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond 
grote blijdschap in die stad.” 
 
!. OPWEKKING BEGINT ONDER MENSEN DIE VAAK NIET IN ACHTING ZIJN, DIE ZELFS DOOR 
CHRISTENEN ALS UITSCHOT WORDEN GEZIEN. 
Er kwam opwekking in de stad Samaria en dat was heel bijzonder! De Joden gingen niet met 
Samaritanen om. De Samaritanen woonden al heel lang in de regio. Dat begon ongeveer 
2700 jaar geleden. In het jaar 722 voor Christus werden de Joodse inwoners van het 
Tienstammenrijk weggevoerd naar Assyrië. Hun plek werd ingenomen door andere volken 
die daarheen werden gestuurd door de Assyriërs (zie 2 Kon. 17:24-41). 
Deze nieuwe inwoners mengden zich na verloop van tijd met Joden die er achtergebleven 
waren. De nieuwe inwoners bleven hun eigen goden dienen én de God van Israël. Het 
resultaat was een onzuivere vorm van het Jodendom. De Samaritanen hebben op de Gerizim 
in de vijfde eeuw voor Christus ook een eigen tempel gebouwd. Van die tempel zijn slechts 
restanten over. De tempel is in de tweede eeuw voor Christus door Joden verwoest. Het is 
tekenend voor de slechte relatie tussen Joden en Samaritanen; ook in de tijd van het Nieuwe 
Testament. De Joden verafschuwden de half-heidense Samaritanen. Ze reisden nooit door 
Samaria maar gingen er met een grote boog omheen. In Joh.4:4 staat wat Jezus deed: “ En 
Hij moest door Samaria gaan.” Hij moest dat doen vanwege die ene vrouw die gered moest 
worden, en door deze vrouw hoorde Samaria het Evangelie van verlossing en genade.  
Jezus had de Samaritanen op het oog. Meerdere keren haalde Hij Samaritanen als voorbeeld 
aan. Dit was in de ogen van de Schriftgeleerden weerzinwekkend.  De speciale betrokkenheid 
van de Heere Jezus op de Samaritanen is erg bemoedigend. Het onderstreept Wie Hij is: diep 
bewogen met mensen; wie ze ook zijn, waar ze ook wonen en welke cultuur ze ook hebben. 
De opwekking begon onder Samaritanen: genezing en bevrijdingen, veel bekeerlingen en 
veel doopdiensten. Opwekking begint daar waar wij het niet verwachten. 
 
2. OPWEKKING BEGINT VAAK TIJDENS OF NA EEN GROTE VERVOLGING. 
Stefanus was net gestenigd en de gemeente werd hevig vervolgd. Er staat in Hand.8:1: “En er 
ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij 
werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.” 
Opwekking begint vaak tijdens of na een grote vervolging. De vervolging heeft als resultaat 
dat de gelovigen zich verspreiden en overal het Evangelie brengen.  
Hand.8:4 : “ Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het 
Woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.”  
Fillipus daalde af! Soms moeten we afdalen naar een plek waar we liever niet zijn. Maar als 
we dat doen zullen we tekenen, wonderen en veel bekeerlingen zien.  
‘Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.’ Prediking van Christus is het antwoord! 
Opwekking begint ook vaak na de dood van een een man of vrouw van God. Zo begon de 
grote opwekking in Argentinië na de dood van een evangelist.  
Opwekking begint vaak na een grote verdrukking. 
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3. EEN KENMERK VAN OPWEKKING IS DE PREDIKING VAN HET EVANGELIE OP STRAAT, 
EVANGELISATIE, MENSEN DE WEG NAAR JEZUS WIJZEN.   
Hand.8:30-31: “En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: 
Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg 
wijst?”  Het klinkt bijna als een aanklacht: ‘Hoe zou ik kunnen begrijoen wat ik lees als 
niemand mij de weg wijst? Als we opwekking willen zullen we mensen de weg moeten wijzen 
naar de weg, de waarheid en het leven: Christus! Fillipus predikte hen Christus!  
Hand.8:5“ En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de 
menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en 
de tekenen zagen die hij deed.”  Deze prediking ging gepaard met tekenen en wonderen. De 
mensen hoorden niet alleen het Woord, ze zagen ook de kracht!  
Hand.8:35:”En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde 
hij hem Jezus.” Hij verkondigde de kamerheer Jezus! Wij moeten Jezus verkondigen. Dat er 
redding en genezing is door Hem! 
Zoals het staat in Rom.10:14: “Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden, als ze niet in 
Hem geloven? Hoe kunnen ze in Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? Hoe 
kunnen ze van Hem horen, als niemand hun over Hem heeft verteld?” (Het Boek) 
Opwekking begint bij mensen vertellen over Jezus.  
 
4. EEN KENMERK VAN OPWEKKING ZIJN DE VELE BEKEERLINGEN EN DOPELINGEN, DE 
VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK VAN GOD EN DE VERKONDIGING 
VAN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS . 
Hand.8:12: “Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en 
van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als 
vrouwen.”  Fillipus zelf werd door een Engel van de Heer naar de kamerheer geleid. 
Hand.8:26: “En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, 
de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.”  
Hand.8:36,37 en 38: “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de 
kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als 
u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus 
Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het 
water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.”  
Wanneer de bekeerde mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat zij Hem nodig 
hebben voor hun redding, dan kunnen zij zonder belemmering direct gedoopt worden.  
Opwekking begint bij pas bekeerden en veel dopelingen.  
 
5. EEN KENMERK VAN OPWEKKING ZIJN DE VELE BEVRIJDINGEN EN GENEZINGEN : TEKENEN 
EN WONDEREN  
En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij 
luisterden en de tekenen zagen die hij deed. 
Hand.8:7: “Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen 
uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen.” 
Veel genezingen en bevrijdingen zijn een kenmerk van opwekking.  
Hand.8:13:  “En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 
Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.” 
Tijdens een opwekking gebeuren er tekenen en wonderen die de mensen versteld doen 
staan.  Opwekking begint met massale genezingen en bevrijdingen.  
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6. EEN KENMERK VAN OPWEKKING IS DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST.  
Hand.8:14-17: “Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord 
van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die 
aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 
(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam 
van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.”  
Kenmerk van een opwekking is dat velen de doop in de Heilige Geest ontvangen, dat ze in 
tongen gaan spreken en gaan profeteren.  
De doop in de Geest is voor iedereen, zowel mannen als vrouwen, voor iedere stam, taal en 
natie.  
Opwekking begint met de uitstorting van de Heilige Geest. 
 
7. EEN KENMERK VAN OPWEKKING IS GROTE BLIJDSCHAP 
Hand.8:5: “ En er ontstond grote blijdschap in die stad.” Kenmerk van een opwekking is 
blijdschap, grote blijdschap. Blijdschap over al die bekeerlingen, over de vele bevrijdingen en 
genezingen en de vele doopdiensten.  
Hand. 8:39: “En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus 
weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.” 
Bekering zorgt voor blijdschap niet alleen bij de mensen maar ook in de hemel! 
“ Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer 
dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.” Lucas 15:7.  
Opwekking begint met een explosie van vreugde.  
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NAWOORD. 
 
Het gevaar van spreken over de vijfvoudige ‘bediening’ is dat mensen gaan denken dat deze 
bedieningen maar voor een klein deel van de mensen in de kerk is weggelegd. In principe is 
dat ook zo omdat de bekende tekst in Efez.4:11 zegt: “ En Hij heeft sommigen gegeven als 
apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als 
herders en leraars.” 
Paulus spreekt over ‘sommigen’. Niet iedereen heeft het ambt van apostel of profeet.  
Al deze ambten zijn ingesteld om de gemeente op te bouwen en om de leden toe te rusten.  
Dat wil dus zeggen dat de apostel de mensen toerust om apostolisch te zijn en apostolisch te 
denken en te handelen. Een profeet stimuleert de leden van de gemeente om te profeteren.  
Een evangelist stimuleert de leden van een gemeente om te evangeliseren en leert ze ook 
hoe dat te doen.  
Dat is de kern van opwekking. De apostel zorgt voor een apostolische cultuur, de profeet 
zorgt voor een profetische cultuur, de leraar onderwijst al deze zaken en zo wordt de 
gemeente opgebouwd en getraind voor de opwekking die komt. Al deze bedieningen werken 
samen en versterken elkaar.  
Iedere bediening zorgt ervoor dat al deze aspecten in de kerk aanwezig zijn. De leden worden 
vrijgezet om in deze bedieningen te functioneren. Het is niet de bedoeling dat de mensen in 
de kerk vol bewondering kijken hoe deze bedieningen hun werk doen en wat voor sucessen 
zij boeken. Het is de bedoeling dat ieder lid van de kerk op één of andere manier ook actief is 
in één of meer van deze bedieningen.  
Een apostel alleen kan niets bereiken, evenmin een profeet, leraar of evangelist.  
Een herder stimuleert de mensen in de kerk om herderlijk te zijn en om de herder te helpen 
en te ondersteunen bij zijn herderlijke taak.  
Er zitten mensen in de kerk die herdelijke taken kunnen uitvoeren zonder het ambt van 
herder te hebben maar ze hebben herderlijke gaven en ze mogen daarin ook functioneren. 
De apostolische leider in de gemeente zal dit aanmoedigen, stimuleren, vrij zetten en 
faciliteren.  
Wat we helaas in veel gemeenten en kerken zien is dat de leiding van de gemeente de 
mensen wel aanmoedigt en stimuleert om uit te stappen in een bediening maar het verder 
niet vrijzet en faciliteert met als gevolg dat mensen die kerk of gemeente teleurgesteld 
verlaten op zoek naar een plek waar ze wel in hun gaven kunnen functioneren. Een aantal 
begint een eigen bediening en anderen gaan functioneren in de vrije bedieningen die hier en 
daar ontstaan met als gevolg dat er kerken en gemeenten geamputeerd achterblijven zich 
verwonderd afvragend waarom er zo veel mensen de gemeente verlaten.  
Feit is dat de opwekking doorgaat maar dan wel buiten de kerk. Mensen in de kerk blijven 
verdrietig en soms gewond achter omdat ze mensen met een bepaalde bediening zo missen.  
De leiders van de kerk zouden moeten beseffen dat angst en controle de oorzaak is van hun 
gedrag en inplaats van zich te verdedigen en te volharden in hun gedrag zich te bekeren en 
de mensen alle vrijheid te geven uit te stappen en mensen vrij te zetten in hun bediening.  
Een voorbeeld van controle en regelzucht is bijvoorbeeld het preekrooster. Er zijn gemeenten 
waar het preekrooster al voor twee jaar vast staat omdat ze ook graag grote bedieningen 
willen laten spreken en deze bedieningen zitten zo vol dat ze afspraken pas kunnen maken 
voor over twee jaar.  
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Inplaats van de Heilige Geest te vragen: ‘Wie wilt U de volgende week tot ons laten spreken?’  
en ‘Wat wilt U ons vertellen?’ wordt het rooster vastgelegd en kan de Heilige Geest niet 
meer spreken. Sommige gemeenten hebben een maand of jaarthema waarover gesproken 
moet worden.  
Er zijn mensen in de kerk, en soms zijn het ook kinderen of een jeugdlid, tot wie de Heilige 
Geest gesproken heeft en een Woord voor de gemeente gegeven heeft maar daar is geen 
ruimte en plaats voor.  
Opwekking kan pas echt doorbreken als we alle controle loslaten en we ons laten leiden door 
de Heilige Geest.  
Opwekking zal plaatsvinden zowel in als buiten de kerk. Dat is niet erg maar de kerk moet de 
veilige plek zijn waarin ontwikkeling en creativiteit wordt vrijgezet. De kerk kan mensen 
opleiden en uitzenden. De kerk kan een veilige plaats bieden aan al die mensen die komen 
met hoop en verwachting.  
De kerk moet een nieuwe wijnzak worden waarin de nieuwe wijn kan stromen en gisten.  
Gemeenteleiders moeten een structuur bedenken waarin de opwekking alle ruimte krijgt om 
door te breken. In dit boek geef ik daar suggesties voor.  
Jezus is het Hoofd van de kerk, de gemeente is Zijn bruid.  Jezus heeft Zijn kerk lief. Hij zal Zijn 
kerk klaarmaken voor de grote opwekking die zeker komt maar wij moeten meewerken.  
Dit boek geeft handvatten om de kerk klaar te maken voor die grote taak.  
Het is geen handboek voor opwekking maar slechts een eerste aanzet voor het stimuleren 
van het overdenken wat er gedaan kan worden om de kerk voor te bereiden  op en klaar te 
maken voor die grote opwekking.  
Er is nog veel te doen! 
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